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     De bloemen uit deze dienst gaan  
             met een hartelijke groet van ons allen 
             naar fam. Groot Wassink,  

    Wildenborchseweg en  
    mw. Dijkman, Kapersweg 1 

.  
. 
 
    Orde van dienst 10 mei 2026 

     Voorganger: ds. Anneke de Hoop 
     

VOORBEREIDING 
Woord van welkom. Stilte.  
Zingen:  Lied 283 : 1 t/m 4 
Bemoediging en drempelgebed 

V Onze hulp is de Naam van de ENE, 
A die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V  Gij wacht op ons 

totdat wij opengaan voor U. 
A Wij wachten op uw woord 

dat ons ontvankelijk maakt. 
V Stem ons af op uw stem, op uw stilte, 
A op de adem van uw Geest. Amen. 

Zingen: Lied 283: 5 
Inleiding op het thema 
Zingen: Stille zachte stem 
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De stille zachte stem te zijn 
van ingehoudenheid, 
die ziet en vraagt zich af en zwijgt 
en wacht de tijd van helderheid 
die eenmaal komt om niet, 
dat gij haar komen ziet. 
 
De stille zachte stem te zijn 
in uw aandachtigheid. 
De ander zo nabij te zijn, 
van alle moeten zijn bevrijd. 
Ge hoeft alleen maar zijn 
om met elkaar te zijn. 
 
De stille zachte stem te zijn 
die is verwondering, 
de eenvoud die het al aanschouwt 
die schenkt u de eerbiediging 
die al in ere houdt, 
die het in leven houdt. 
 
Kyriegebed en zingen kyrie,  Jacque Berthier (Dienstboek nr 19) 

 
 
Glorialied Jacques Berthier (Dienstboek nr 26) (3x) 

 
 
   DE HEILIGE SCHRIFT 
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Groet 

v: De Eeuwige zij met u  
a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE. 

 
Gebed bij de opening van het Woord 
Lezing uit het Evangelie naar Johannes 16: 16- 24 
Zingen: Lied 974: 1, 3 en 5 
 
Meditatie  
Muzikaal meditatief moment 
Zingen: Lied 62 b Mon âme se repose (3x) 
 
Nederlandse tekst:  
Mijn ziel verstilt Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God: 0  
van Hem alleen mijn heil. 
 Ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,  
keert zich stil tot Hem. 
 

 GEBEDEN EN GAVEN 
Dank- en voorbeden  
Collecte  
 
   ZENDING EN ZEGEN 
Slotlied: Lied 422 Laat de woorden die we hoorden 
Zegen en gezongen Amen 
 


