
  Bloemen en Liturgie 
  nieuwsredactie@pknruurlobarchem.nl 
 

Bloemen en Liturgie Pag 1 2026-04-05 
 

  

 

    
     De bloemen uit deze dienst gaan  
             met een hartelijke groet van ons allen 
             naar mw. Lia de Jong, Vlierbes 4 en naar 

    mw. Alie Heezen, Boomgaard 35.  
 
 
. 
 
 
 
 
    Orde van dienst 5 april 2026, Pasen 

     Voorganger: ds. Anneke de Hoop 
              
 

Welkom 
Moment van stilte 
 
Gesproken en gezongen ‘Voor het licht, t. Franck Ploum 
 
Stem die roept: Licht! En het duister wijkt 
duistere chaos verdwijnt – de leegte verwaait 
geroepen licht doet duistere chaos en leegte wijken tot vandaag 
 
zingen: Die ons voor het licht gemaakt hebt, lied 277 

 
 
nieuwe dag geboren  uit licht van den beginne 
ooit geroepen  licht 
wees geroepen   licht 
in deze onze wereld 
 
zingen: 
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Stem die roept: Licht! Woord van bevrijding 
gesproken lichtwoord  - woord dat leven wekt 
mens van licht en liefde 
woord en daad – beeld en gelijkenis 
die de dood de macht ontnam 
 
Bemoediging en groet 

v de Heer is waarlijk opgestaan 
A DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN! 
v Onze hulp is van de Eerste, de Laatste en de Levende.  

Hij is het Licht van ons leven 
A EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW.  

Drempelgebed 
v Gij die het leven zelf zijt, bron van ons bestaan 
A LAAT ONS UW LICHT ZIEN 
v Gij, die de liefde zelf zijt, wonder van ons bestaan 
A LAAT ONS UW LICHT ZIEN 
 GA ONS VOOR EN VUUR ONS AAN 
 OM VERLICHT OP WEG TE GAAN. AMEN 

 
Zingen: Dit is de dag, t. Jan van Opbergen, mel. lied 632 
 
Dit is de dag van het licht en van lente, nieuw leven, 
van nieuwe adem, van geest die ons toekomst zal geven. 
Dit is het uur dat ons doet zingen van vuur 
aan dood en duister ontheven. 
 
Wij vieren God als het licht in de mensen ontstoken 
De zon van vrede en vrijheid in ons aangebroken. 
Hij gaat ons voor, gerechtigheid is zijn spoor, 
tot vrede zal zijn ontloken. 
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Om goed te weten dat wij zijn geroepen tot vrede, 
om niet verloren te zijn aan alleen maar dit heden, 
om op te staan en nieuwe wegen te gaan 
is deze dag ons gegeven. 
 
Kyriegebed  
 
Glorialied: ‘Prijs de dag dat Hij verrees’  
Cantorij: vers 1, 2 en 4, allen zingen mee met vers 3 en 5 
 
1 Prijs de dag dat Hij verrees, - Halleluja! 
ons de nieuwe morgen wees. - Halleluja! 
Christus heeft ons door de nacht - Halleluja! 
dichter bij die dag gebracht. - Halleluja! 
 
2 Blaas vandaag trompetten aan. -  Halleluja! 
Vier het feest van volle maan - Halleluja! 
met het lied in ieders mond: - Halleluja! 
God vernieuwt zijn trouwverbond. - Halleluja! 
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4 Zing met opgeheven hoofd - Halleluja! 
van wat deze dag belooft:  - Halleluja! 
hoe in Hem, dit nieuw begin, -   Halleluja! 
alles zijn bestemming vindt.  – Halleluja! 
 

 
 
tekst: Sytze de Vries, mel.: Robert Williams; bewerking: Dirk Zwart 
 

DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet 

v De Eeuwige zij met u en jullie allen! 
A OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE. 

Lezing naar Johannes 20: 1 – 18 

Zingen: In alle vroegte (uit: Paasoratorium Het Lam doet leven)  
t. Ria Borkent, m. Dirk Zwart 
 
In alle vroegte raakt God de aarde aan 
en zingt de groeve: nu is de dood herroepen,  
Christus is opgestaan. 
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O Gij bevrijder, legt Gij uw windsels af, 
de specerijen, de geur van dood en lijden,  
de zwaarte van het graf? 
 

 

 

 

 
Gij maakt als eerste een graf tot bruidsvertrek, 
het licht is weerbaar, de dood niet onomkeerbaar:  
Gods Zoon is opgewekt. 
 
Met glans en glorie getooid met morgenlicht 
de Mens herboren, nu gaan wij niet verloren,  
God heeft ons opgericht. 
 
ALLEN: REFREIN 
 
Die valt ter aarde en sterft zoals het graan 
zal zegen dragen, een oogst van levensdagen:  
Christus is opgestaan. 
 
Wij zullen treden op hoogten ongedacht 
van licht en vrede, de toekomst raakt het heden  
tot alles is volbracht.  

 

Meditatie 

Zingen: Sta op! Een morgen ongedacht’ (lied 630: 1, 2 en 3) 
 
1 Sta op! Een morgen ongedacht,  
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Gods dag is aangebroken, 
er is in één bewogen nacht 
een nieuwe lent’ ontloken. 
Het leven brak door aard’ en steen,  
uit alle wond’ ren om u heen 
spreekt, dat God heeft gesproken 
 
2 Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 
open uw dode oren; 
kom uit het graf dat u omsluit, 
kom uit en word geboren! 
Toen heeft zich in het vroegste licht 
de nieuwe Adam opgericht, 
ons allen lang tevoren 
 
3 Al wat ten dode was gedoemd  
mag nu de hoop herwinnen; 
bloemen en vogels, alles roemt  
Hem als in den beginne. 
Keerde de Heer der schepping weer,  
dan is het tevergeefs niet meer 
te bloeien en te minnen. 
 
Tekst 
Cantorij: Dan zal ik leven – t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen 

Het zal in alle vroegte zijn als toen. 
De steen is weggerold. Ik ben uit de grond opgestaan. 
Mijn ogen kunnen het licht verdragen. 
Ik loop en struikel niet. 
Ik spreek en versta mijzelf. 
Mensen komen mij tegemoet. Wij zijn in bekenden veranderd. 
 
Het zal in alle vroegte zijn als toen 
 
De ochtendmist trekt op. 
Ik dacht een dorre vlakte te zien. 
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren, waarin de korrel zwelt. 
Bomen omranden het bouwland. 
Heuvels golven de verte in, bergopwaarts, en worden wolken. 
 
Daarachter, kristal geworden, verblindend, 
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de zee, die haar doden teruggaf. 
 
Wij overnachten in elkaars schaduw. 
Wij worden wakker van het eerste licht. 
Alsof iemand ons bij naam en toenaam heeft geroepen. 
 
Dan zal ik leven. Dan zal ik leven. Dan zal ik leven. 
 
allen:  

 
 
Dan zal ik leven. – 
Gebeden en gezongen acclamatie, lied 368f

 
 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: U zij de glorie, lied 634 
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Licht moge stralen in de duisternis, 
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 
Zegen en gezongen Amen 
 
 
 

 
De zachte krachten zullen zeker winnen 

in 't eind – dit hoor ik als een innig fluistren 
in mij : zo 't zweeg zou alle licht verduistren, 

alle warmte zou verstarren van binnen. 
 

De machten die de liefde nog omkluistren 
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen, 

dan kan de grote zaligheid beginnen 
die w' als onze harten aandachtig luistren 

 
in alle tederheden ruisen horen 

als in kleine schelpen de grote zee. 
Liefde is de zin van 't leven der planeten, 
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en mense' en diere'. Er is niets wat kan storen 
't stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten : 

naar volmaakte Liefde stijgt alles mee. 
 

Henriette Roland Holst-van der Schalk (1869–1952) 
 

 

 
 

 


