
  Bloemen en Liturgie 
  nieuwsredactie@pknruurlobarchem.nl 
 

Bloemen en Liturgie Pag 1 2026-03-29 
 

  

 

    
     Er zijn geen bloemen. 

 
 
 
. 
 
 
 
 
    Orde van dienst 2 april 2026, Witte Donderdag 

     Voorganger: ds. Anneke de Hoop 
             Dienst van Schrift en Tafel 
 

Voor de dienst zijn we in stilte bij elkaar 

Orgelspel 
Woord van welkom 
Verstilling 
Openingsgebed 
 
Zingen: Nu de avond valt, lied 192a (afwisselend cantorij en allen) 
Kyrie  
Zingen: Wij zoeken hier uw aangezicht, lied 281 

 
 
Wanneer het donker ons verrast, 
houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison! 
 
Om alles wat U tegenspreekt, 
een wereld waar uw Naam ontbreekt: Kyrie eleison! 
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Uw Zoon heeft ons de weg gebaand. 

Wij zullen vol vertrouwen gaan: Kyrie eleison! 

Thema  

Zingen: Al wat wij verlangen, hopen - t, Gerard Swüste, m. Thom Jansen  

Al wat wij verlangen, hopen, is hier op zijn plaats 
visioenen, brood van leven, wijn om met elkaar te delen, 
woord uit een eeuwenoud verhaal. 
Zo zijn wij dit uur gekomen in de ruimte van jouw Naam. 
 
Soms in twijfel, angst en leegte, niet meer weten wat. 
Waar ben jij, als we je roepen? 
Hoelang nog moeten we zoeken? 
Ben je een woord niet meer dan dat? 
Hoe kun je ons dan vergeten, 
is er zoiets als jouw stad? 
allen:  
Jij, geef antwoord op ons zingen, 
sterk ons met je woord. 
Laat er brood zijn, wijn voor allen, 
laat ons niet in leegte achter. 
Wees het oor dat naar ons roepen hoort. 
Laat je Naam hier troostvol klinken, 
wees ons voedzaam, levend woord. 
 

Groet 
v: De Eeuwige zij met u 
G: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 

 
Gebed van de witte donderdag 

Lezing: Johannes 13:1-5, 12-17 

Zingen: Toen Jezus wist: nu is gekomen, lied 569 
 
Meditatie 
Zingen: Wek mijn zachtheid weer, lied 925 1e x cantorij, 2e x allen 
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Gebeden 
Collecte 
 
Zingen: Zoals ik ben, kom ik nabij, lied 377: 1, 4, 5 en 6 
 
Nodiging 

Gezongen Tafelbed: Gij die weet (ZZZ 627) 

Gij die weet wat in mensen omgaat 
aan hoop en twijfel, domheid, drift, plezier, onzekerheid. 
Gij die ons denken peilt en ieder woord naar waarheid schat 
en wat onzegbaar is onmiddellijk verstaat. 

 
En niemand valt, of hij valt in uw handen 
en niemand leeft, of hij leeft naar U toe. 

 
 
En niemand die de dood is ingegaan, 
keerde ooit terug, om ons van U te groeten. 
Aan U zijn wij gehecht. Naar U genoemd. 
Gij alleen weet wat dat betekent. Wij niet. 
Wij gaan de wereld door met dichte ogen. 
 
Maar soms herinneren wij ons een naam, 
een oud verhaal dat ons is doorverteld, 
over een mens die vol was van uw kracht, 
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Jezus van Nazareth, een Jodenman. 
In hem zou uw genade zijn verschenen, 
uw mildheid en uw trouw. 
In hem zou, voorgoed, aan het licht 
gekomen zijn hoe Gij bestaat: 
weerloos en zelveloos, dienaar van mensen. 
Hij was zoals wij zouden willen zijn: 
een mens van God, een vriend, een licht, een herder, 
die niet ten eigen bate heeft geleefd, 
en niet vergeefs, onvruchtbaar, is gestorven. 
 
Die in de laatste nacht dat hij nog leefde 
het brood gebroken heeft en uitgedeeld, 
en heeft gezegd: Neemt, eet, dit is mijn lichaam – 
zo zult gij doen, tot mijn gedachtenis. 
 
Toen nam hij ook de beker, en hij zei: 
Dit is het nieuw verbond, dit is mijn bloed 
dat wordt vergoten tot vergeving van uw zonden. 
Als je uit deze beker drinkt, denk dan aan mij. 

 
Als Gij hem hebt gered van de dood, 
God, als hij, dood en begraven, toch leeft bij U, 
redt dan ook ons en houdt ons in leven, 
haal ook ons door de dood heen, nu. 
En maak ons nieuw, want waarom hij wel, 
en waarom wij niet – 
wij zijn toch ook mensen. 
 
v: Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde    

en breng ons dicht bij U en bij elkaar. 
 Zo bidden wij met alle mensen: Onze Vader… 
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Vredegroet 

v:  De vrede van Christus met u allen 
A: ZIJN VREDE MET U! 
v:  Geven wij elkaar een teken van vrede… 

 
Delen matzes en druivensap 
 
Tijdens het delen zingt de cantorij:  Gezegend de onzienlijke - t. H. Oosterhuis, 
m. B. Huijbers 
 
Dankgebed  

v:  Dankt de Eeuwige, want Hij is vriendelijk. 
G: WANT ZIJN GOEDHEID DUURT IN EEUWIGHEID.  AMEN 

 
De liturgische Tafel wordt leeggehaald 
 
Zingen: Wees Gij mijn toevlucht, lied 263 
 

OVERGANG NAAR GOEDE VRIJDAG 
Slottekst: Johannes 14:27-31 
Stilte 
Zingen: Nu hier de avond valt – t. Sytze de Vries, m. Dirk Zwart, lied 192b 
(afwisselend cantorij en allen) 
Stilte 
 


