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     De bloemen uit deze dienst gaan  
             met een hartelijke groet van ons allen 
             naar dhr. Fokkink, Barchemseweg 47  

    en naar mw. Mini Nijenhuis,  
    Sophialaan 4. 
 
 
. 
    Orde van dienst 15 februari 2026 

     Voorganger: ds. Anneke de Hoop 
       

Doop-/belijdenisdienst 
Orgelspel.  
Woord van welkom.  
Moment van stilte 
Zingen:  Rond het licht dat leven doet, lied 287: 1, 2, 3 en 5 
Bemoediging  

v:  onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Drempelgebed 
v Hier zijn wij God bij elkaar 

  om uit te spreken en uit te zingen 
  dat wij geloven dat hoop het wint van wanhoop 

A EN OM ONS AAN TE LATEN SPREKEN 
  OP GOEDHEID EN GERECHTIGHEID 

v  Ga dan met ons op onze weg, God 
en wees voor ons een bodem onder onze voeten, 
een dak boven ons hoofd, een steun in onze rug, een gids 
voor ons uit 

A GEEF ONS EEN WOORD VANDAAG 
  EEN VERHAAL VOOR ONDERWEG 
  EEN TEKEN VAN UW LIEFDE. AMEN 
Zingen: Samen in de naam van Jezus 

Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan 
Want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan 
Samen bidden samen zoeken 
naar het plan van onze Heer 
Samen zingen en getuigen 
samen leven tot zijn eer 
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Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt 

 
Kyriegebed 
Glorialied: In de bloembol is de krokus, lied 982: 1 en 2 
 

DIENST VAN BELIJDENIS EN DOOP 
Inleiding 
‘Verbonden’ 
 
Presentatie 
v Verlang je gedoopt te worden 
 in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest? 
 
Antwoord: Ja, dat verlang ik. 
 
v Uit de verhalen van God die ons werden doorverteld  
hebben wij God leren kennen als een God voor mensen,  
die zich bekend maakte met de naam: ‘Ik zal er zijn voor jou’.  
Voor Hem is niemand een naamloze.  
Hij wil ook jou met je eigen naam aanspreken. 
 
Daarom vraag ik je: Met welke naam wil je hier in ons midden 
en voor Gods aangezicht worden genoemd? 
 
Antwoord: ……. 
 
v Moge jouw naam voorgoed geschreven staan  
in de palm van Gods hand 
 
Woorden van Floris 
 
Luisterlied: ‘Pak maar mijn hand’ – Nick en Simon 
 
Woorden van Willianne 
 
Doopgebed 
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Belijdenis 
Geloof je in God, de Vader, onze Schepper en Bevrijder? 
 
Wil je Jezus Christus volgen, zijn Zoon, onze Heer? 
 
Vertrouw je je toe aan de Heilige Geest 
die ons wil bijstaan op de weg van Jezus 
en ons leven wil vernieuwen? 
 
Wat is daarop jouw antwoord: Ja, dat geloof ik en wil ik 
 
Belijdenistekst 
 
Geloofsbelijdenis  
v: Wij worden getuigen van de doop van Willianne Middeldorp  
      en Floris Beekmann en gedenken ook onze eigen doop.  
   Daarom belijden wij samen ons geloof: 
 
v:  Wij geloven in het leven, uit de duisternis ontwaakt. 
      Wij geloven in de adem die ons wakker heeft gemaakt. 
G:  JA, WIJ DURVEN TE GELOVEN IN HET LICHT DAT MENSEN  
      RAAKT 
 
v:  Wij geloven in de woorden, ons door Jezus voorgedaan. 
     Wij geloven in zijn voorbeeld dat nog mensen op doet staan. 
G:  JA, WIJ DURVEN TE GELOVEN IN HET LICHT , ONS  
      VOORGEGAAN 
 
v:  Wij geloven in de liefde die verdeeldheid overwint. 
     Wij geloven in de hemel die op aarde dan begint. 
G:  JA, WIJ DURVEN TE GELOVEN IN HET LICHT  DAT ONS  
      VERBINDT 
 
v:  Wij geloven in een toekomst, die op vrede is gericht. 
     Wij geloven in de zoektocht naar dat stralend vergezicht. 
G:  JA, WIJ DURVEN TE GELOVEN IN HET NIET TE DOVEN LICHT 
 
Nodiging bij doopvont  
 
Bediening van de doop  
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Licht van de doopkaars 
v: Ontvang deze brandende kaars,  

teken van levend geloof in Jezus Christus. 
Wij bidden dat je mag leven als een licht in de wereld, 
als een vuur tussen de mensen, als een vonk van Gods liefde. 

G: AMEN 
 
Luisterlied: ‘Ik zal er zijn’ 
 
Geloften 
je bent gedoopt met water en Geest 
om voortaan Jezus te volgen 
en je hebt uitgesproken je doop te willen beamen 
en met heel de kerk Gods Naam te belijden 
 
Daarom vragen wij je: 
Beloof je, samen met dit deel van Jezus gemeente, 
verenigd rond Schrift en Tafel, 
en in verbondenheid met zijn wereldwijde kerk, 
naar jouw gaven en mogelijkheden, 
de Heer te dienen in de opbouw van zijn gemeente 
en in de komst van zijn Koninkrijk van recht en vrede? 
 
Antwoord: Ja, dat geloof ik en beloof ik, van harte 
Verwelkoming en belofte van de gemeente 
v:  Gemeente, belooft u Willianne en Floris, die gedoopt zijn 

en belijdenis hebben gedaan in uw midden te dragen in uw  
gebeden en samen met hen de weg van het Koninkrijk te gaan? 

A: JA, DAT BELOVEN WIJ! 
 
 WELKOM WILLIANNE, WELKOM FLORIS 

KINDEREN VAN GOD,   
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS,  
WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN 

 
Zingen: Gevat in Gods genade, lied na de doop mel. Lied 968 
 
Gevat in Gods genade in liefde ingelijfd 
zijn wij. Dat al wat ademt dit zingend onderschrijft! 
De kleinen en de groten zijn aan elkaar verwant 
als nieuwe reisgenoten geschreven in Gods hand. 
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Verzegeld in Zijn vrede voorgoed aan Hem gehecht 
zijn wij. De naam van Christus is ook op ons gelegd. 
Zal alle licht versmallen ten laatste ons omspant 
– hoe diep wij mogen vallen – de holte van Gods hand. 
 
Gelukwens namens de gemeente 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Groet 
v: De Eeuwige zij met u  
a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE. 
 
Lezing naar Genesis 8 en 9 
 
Zingen: In zeven kleuren rijst omhoog, tekst André Troost, melodie 
lied 885 
 
In zeven kleuren rijst omhoog 
een regenboog, een ereboog – 
de wolken wit, de hemel blauw: 
God blijft altijd de aarde trouw. 
 
Hier kust de boog van zijn verbond 
met zeven zegels onze grond; 
de Heer laat ons geen dag alleen, 
zijn trouw breekt door de wolken heen. 
 
Meditatie  
Zingen: Gij die ons hebt geschapen, lied 860:1,3 en 4 
 
 Dank- en voorbeden  
 Stil Gebed 
 Onze Vader 
Collecte 
Slotlied: Nu wij uiteengaan, lied 423 
Zegen 
 
 


