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     De bloemen uit deze dienst gaan  
             met een hartelijke groet van ons allen 
             naar dhr. Ten Arve, Manpadweg 1 en  

    naar Joke Winkelhorst en  
    Theo Hesselink, Nijverheidsstraat 8 
 
 
 
 
. 
 
    Orde van dienst 1 februari 2026 

     Voorganger: ds. L. van Wijk 
     Thema: “De zachte krachten zullen zeker winnen, in ’t eind” 
 
 

VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Woord van welkom en mededelingen  
Stilte, moment van voorbereiding op de dienst 
Aanvangslied LB 210:1,2,3. 
Bemoediging en drempelgebed 

Voorg:  Wij verwachten hulp van God onze Heer – 
de Schepper van hemel en aarde en mensen, 

ALLEN:  Hij laat niet los wat Hij begon. 
Voorg:    Genade voor jou en vrede van God de Vader, 

en van Jezus Christus onze Heer - 
ALLEN:  de warmte van zijn Geest voor alle mensen – Amen 

 
Lied Psalm 66:1,2,7. 
Kyriegebed 
Glorialied (staande) LB 763:1,2,3,4. 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
Groet 

Vg.:    De Eeuwige zij met u 
Gem.:   Ook met u zij de Eeuwige 

 
Gebed bij de opening van de Schrift 
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Schriftlezing 1 door lector Sefanja 2:3 en 3:9-13 
Schriftlezing 2 door lector: Psalm 37:1-11 
 
Lied LB 37:1,2. 
Verkondiging, met een bewerking van Mattheus 5:1-12 

Gezegend wie achteraan staat, niet gezien wordt, 
onderaan de ladder – 
in Gods nieuwe wereld voel jij je thuis. 
 
Gezegend wie nog tranen heeft, 
Als je hart breekt voor anderen – 
Gods hart gaat naar jou uit. 
 
Gezegend wie niet voor dringt, 
wie kan wachten met een glimlach, 
voor jou zal er altijd plaats zijn. 
 
Gezegend wie protesteert 
wie in verzet komt tegen wat oneerlijk is, 
je zult het zien: het tij zal keren. 
 
Gezegend wie zich bekommert 
het liefde om een ander: 
voor jou zal er altijd iemand zijn. 
 
Gezegend wie zich verwonderen kan, 
schoonheid kan zien – 
het geheim van God is voor jou niet ver weg. 
 
Gezegend wie uit is op vrede, 
oprecht voor ieder het beste wil – 
jij lijkt op God, zo wordt gezegd. 
 
Gezegend wie de klappen krijgt, 
omdat hij of zij opkomt voor wat goed is – 
in Gods nieuwe wereld voel jij je thuis 
 

Meditatief orgelspel 
Lied LB 321: 1, 2, 3, 4 en 5. 
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GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader 
Toelichting op de collecte door diaken. Collecte. 
 

ZENDING EN ZEGEN 
Lied LB 426: 1x nederlands, 1x engels, en nogmaals 1x nederlands 
 
Uitzending en Zegen. 

Vertrouwen en dankbaarheid zullen het licht zijn op je pad. 
Vrede en vreugde zullen onderweg je vrienden zijn. 
Weet je gedragen door de zegen van de Eeuwige, 
en word zelf tot zegen voor de mensen om je heen. 
Weet jezelf geborgen in Gods hand. 
Want jij bent zijn geliefde kind. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 
 

Beantwoord met 3x Amen. 
 
Orgelspel 


