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     De bloemen uit deze dienst gaan  
             met een hartelijke groet van ons allen 
             naar mw. Jeanne Mulder,  

    Borculoseweg 45 en naar de  
    fam. Van Heeckeren van Kell,  
    Molenbos 2. 
 
 
 
    Orde van dienst 25 januari 2026 

     Voorganger: ds. Anneke de Hoop 
 

 
Toni Zenz: Der Hörende (St. Godelieveabij, België) 
 
Orgelspel. Welkom. Moment van stilte 

(we gaan staan) 
Openingsgebed  
Zingen: Eerste stem, lied 262 ZZZ  -  cantorij en gemeente 
cantorij 
Eerste stem, Herder der Ziel, 
Gij, Enige, Ik-zal-er-Zijn, 
ach, hoe is uw naam, Gij die ons schiep? (2x) 
Hoor ons dan nu en roep ons weg 
uit chaos, ellende en matheid, 
Raak onze verkracht aan, raak onze veerkracht aan. (2x) 
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allen 

 
 
BEMOEDIGING EN DREMPELGEBED 

v:  Onze hulp in de naam van de Eeuwige 
A:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Drempelgebed 
v: Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U 
A: WIJ WACHTEN OP UW WOORD  

DAT ONS ONTVANKELIJK MAAKT 
v maak ons ontvankelijk voor uw zachte stem 
A: DAT ZICH NIET AAN ONS OPDRINGT, 

  MAAR UITNODIGEND MEEVRAAGT OP WEG TE GAAN 
v: schenk ons Uw wijsheid en vrede 
A: DAT WIJ HET GOEDE ZULLEN DOEN  

EN DAT ZULLEN BEHOUDEN 
v: door de kracht van de Heilige Geest 
A: DIE ONS LEVEN WIL BEWONEN 

EN IN BEWEGING BRENGT. AMEN 
 
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 (cantorij: acclamatie) 
 
acclamatie: ‘Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit, 
   mijn God, op U vertrouw ik’ 
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2. Here, maak mij uwe wegen door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen en waarheen G’uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, ‘k blijf U al den dag verwachten. 
 
6. Wie heeft lust de Heer te vrezen, ’t allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wand’len moet. 
Wie het heil van Hem verwacht zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht zal ’t gezegend aardrijk erven. 
 
acclamatie:  ‘Naar U, Heer, gaat mijn verlangen uit, 
              mijn God, op U vertrouw ik’ 

(we gaan zitten) 
 
Kyriegebed  

(we gaan staan) 
Gloria: Geprezen zij God, lied 150a  
1 Geprezen zij God! Gij engelenkoor 
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord! 
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep, 
die allen daarboven tot dankzegging riep. 
 
2 Geprezen zij God! Gij allen op aard, 
aanbid Hem die u als kind’ren aanvaardt. 
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem. 
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem! 
 
3 Geprezen zij God! Laat alles wat leeft 
nu zingen voor Hem die alles ons geeft. 
Laat juub’len het orgel, laat harp en trompet 
de glorie doen klinken van Hem die ons redt. 
 
4 Geprezen zij God! Ons lied is gewijd 
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt. 
Om zijn goede schepping, om hemels genot, 
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God! 

(we gaan zitten) 
DIENST VAN HET WOORD 

Groet 
v De Eeuwige zij met u 
A OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
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Inleiding op het thema 
Gezongen lezing: psalm 138 (uit zangen van zoeken en zin 383) 
cantorij: coupletten, allen: refrein 

 
 
Hoog op hun tronen, ik hoor ze, 
de opperste wezens ter wereld. 
Ik tart ze, ik zing ze uw Naam toe: 
‘vriendschap ontferming en trouw’. 
Naam die mij klonk in mijn oren 
die nog klinkt in mijn ziel: 
‘Ik zal zijn die ik ben, voor jou, 
vriendschap ontferming en trouw.’ 
 

 
Ik vertrouwde mijn oren niet, 
riep omhoog: Wat bedoelt U? 
Versta ik het goed? – ja goed klonk 
een stem in mijn ziel. 
Gij hebt mij gesterkt diep van binnen. 
Ik moet door het oog van de naald, 
Gij haalt mij erdoor, Gij voor eeuwig 
vriendschap ontferming en trouw. 
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Lezing uit het evangelie naar Matteüs 4:18-22 
Zingen: Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom, lied 840  
cantorij: vers 1, allen: vers 2 en 3 
 
1 Lieve Heer, Gij zegt ‘kom’ en ik kom – 
want mijn leven is onder de macht gesteld 
van de Heer die mijn dagen en nachten telt 
en de Heer zegt ‘kom’ en ik kom. 
 
2 O mijn God, Gij zegt ‘ga’ en ik ga, 
Gij zegt ‘ga’ en ik ga, laat mij niet alleen, 
wees het woord in mijn vlees en de geest om mij heen, 
wees de adem waaruit ik ontsta. 
 
3 Want o Heer, ik zeg ‘kom’ en Gij komt, 
ik zeg ‘kom’ en Gij komt en uw bloed wordt wijn 
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn 
en uw naam wordt een lied in mijn mond. 
 
Meditatie 
 
Zingen: Dat jouw weg zich voor jouw voeten opent 
Sytze de Vries Tegen het donker, nr. 24 
 
1 Dat jouw weg zich voor je voeten opent, 
jij mag gaan op vleugels van de wind, 
bij de stralen van de zon mag lopen 
en de warmte van haar stralen ondervindt. 
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2 Als het koud is, wees dan hartverwarmend, 
blijf niet eenzaam in de duisternis. 
Laat je door de liefde steeds omarmen, 
zoek naar sterren als de nacht te donker is. refrein 
 
3. Alles heeft zijn tijd en zijn seizoenen, 
tijd voor afscheid of een nieuw begin, 
of het blad valt, of de bomen groenen, 
tijd voor blijven hopen tegen alles in. refrein 
 
Dank- en voorbeden 
Collecte 

(we gaan staan) 
Slotlied: Wil je opstaan en Mij volgen (Ionabundel, lied 40) 
cantorij: vers 1, allen: vers 3 en 5 
 
1 Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam? 
Wil je dienen in ’t verborgen, zonder roem of faam? 
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind? 
Zul je geven wat Ik vind in jou en Jij in mij? 
 
3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’ 
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij? 
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan, 
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij? 
 
 
5 Heer, van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest. 
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd. 
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna, 
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij. 
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Zegen 
 
 
 

 
Kunstwerk van Théodore Strawinsky 
 
m.m.v cantorij o.l.v. Dirk Zwart organist: Gerard Wesselink 
ouderling: Gerrie van der Horst koster: Jan Zemmelink 
diaken: Greetje van Zadelhoff beamteam: Andries Stam 
lector: Lia de Jong   predikant: Anneke de Hoop 
 


