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     De bloemen gaan met een hartelijke  
             groet van ons allen naar  

    dhr. Jan van Westerhuis, Waterdijk 2  
    en naar dhr. Van Beem,  
    Verlengde Kroezelaan 32. 
 
 
 
 
 
    Orde van dienst Eerste Kerstdag 25 december 2025 

     Voorganger: ds. Anneke de Hoop 
 

Openingswoord  
 
Cantorij: Naamloos schooiert liefde 
tekst: Huub Oosterhuis; muziek: Antoine Oomen 
 
Naamloos schooiert liefde langs de wegen. 
Die beweegt de zon en alle sterren, 
naamloos schooiert liefde langs de wegen, 
ziet de mensenkinderen al van verre, 
 
zoekt hen op in hun bezeten dromen, 
wekt hun rede weer, hervindt hun namen, 
temt de stormen van hun vergezichten,  
sluit de deur toe achter hun verleden. 
 
Naamloos schooiert liefde langs de wegen. 
Die ons geeft nieuw licht in onze ogen, 
ons doet hopen dat nog nooit geziene: 
nieuwe aarde op de vloed heroverd. 
 
Die in diepe zinverloren nachten 
schenkt een uur van waarheid en genade: 
hakt bronaders in de rotswand open, 
plant een eikenwoud op woeste hoogten. 
 
Levend woord dat nooit ons zal ontbreken 
aller mensen naam en zielsbeminde, 
naamloos schooiert liefde langs de wegen 
die beweegt de zon en alle sterren. 
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Naamloos schooiert liefde langs de wegen 
maar vindt in mensen rust en duur, 
naakt en veilig - wij die nog leeg zijn 
en ongenadig, halve waarheid, 
Kilte, schemer, kreupel vuur: 
Liefde, neem ons één uur, 
dat wij ontvangen, weten. 
 
Welkom en aansteken van de kaarsen 

(we gaan staan) 
Zingen: Komt allen tezamen lied 477 vers 1, 2 en 4 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: 
komt nu, o komt nu naar Betlehem! 
Ziet nu de vorst der eng’ len hier geboren. 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
De hemelse eng’ len riepen eens de herders 
weg van de kudde naar ’t schamel dak. 
Spoeden ook wij ons met eerbied’ ge schreden! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem ons liefd’ in genade aan! 
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, 
Komt, laten wij aanbidden die koning. 
 
Bemoediging   

v: Licht straalt heden over ons 
G: CHRISTUS IS GEBOREN 

Drempelgebed 
k:  U die Gods liefde bent 
G:  RAAK ONS AAN MET DE WARMTE VAN UW NABIJHEID 
k: U die het licht der wereld bent 
G: ZEGEN ONS MET UW LICHT 
k: U die Vredevorst genoemd wordt 
G: GEEF ONS UW VREDE. AMEN 

 
Zingen: Komt ons in diepe nacht ter ore, lied 489 
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2 Geen ander teken ons gegeven 
geen licht in onze duisternis 
dan deze mens om mee te leven 
een God die onze broeder is. 
Zing voor uw God, Hij openbaarde 
in Jezus zijn menslievendheid. 
Zo wordt de wereld nieuwe aarde 
en alle vlees aanschouwt het heil. 

(we gaan zitten) 
Inleiding op het thema van deze Kerstmorgen 
Kyriegebed 
Zingen: Heden zult gij zijn glorie aanschouwen, lied 490 
t. Huub Oosterhuis, m. Dirk Zwart  
Cantorij: voorzang, allen: refrein 
 
Heden zult gij zijn glorie aanschouwen. Hier is uw God. 

 
 
1 God heeft gesproken: Gij zijt mijn zoon, 
Ik heb u heden voortgebracht. 
Koning zijt Gij op de dag van uw geboorte. 
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2 Licht van licht, uit de mensen genomen. 
Kind voor ons geboren, zoon ons gegeven, 
Hij zal genoemd worden: vrede op aarde. 
 
Vrede op aarde, voor alle mensen, ere zij God. 

 
 
3 Zoals de zeebodem bedekt is met water, 
Zo zal de aarde met vrede bedekt zijn. 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. 
Wij verkondigen u vol vreugde: hier is uw God. 

 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Groet 

v:  De Eeuwige zij met u 
a:  OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
 

Lezing: Jesaja 9 : 1 – 6 
 
Zingen: Kind ons geboren, lied 491 
1e x Cantorij, 2e x  allen 
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Evangelielezing: Lucas 2:1-15 
Zingen: Hoor, de eng’len zingen d’eer, lied 481 
Cantorij: vers 2, allen: vers 1 en 3 
 
1 Hoor, de eng’len zingen d’eer  
van de nieuwgeboren Heer! 
Vrede op aarde, ’t is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld. 
Voeg u volken, in het koor, 
 dat weerklinkt de hemel door, 
zing met algemene stem  
voor het kind van Betlehem! 
Hoor, de eng’len zingen d’eer  
van de nieuwgeboren Heer! 
 
2 Hij, die heerst op ’s hemels troon,  
Here Christus, Vaders Zoon, 
wordt geboren uit een maagd 
op de tijd die God behaagt. 
Zonne der gerechtigheid, 
woord dat vlees geworden zijt, 
tussen alle mensen in 
in het menselijk gezin. 
Hoor, de eng’len zingen d’eer  
van de nieuwgeboren Heer! 
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3 Lof aan U die eeuwig leeft  
en op aarde vrede geeft, 
Gij die ons geworden zijt  
taal en teken in de tijd, 
Al uw glorie legt Gij af  
ons tot redding uit het graf, 
dat wij ongerept en rein  
nieuwgeboren zouden zijn. 
Hoor, de eng’len zingen d’eer 
van de nieuwgeboren Heer! 
 
Evangelielezing Lucas 2:15-20 
 
Diep in mij koester ik een licht t. Sytze de Vries, m. Dirk Zwart 
Cantorij: vers 1 en 3, allen: vers 2 en 4 
 
1 Diep in mij koester ik een licht, - een onuitwisbaar vergezicht, 
dat steeds mijn verlangen voedt - en mij de morgen open doet. 
 

  
 
3. Vaak wankelt onderweg dit licht, - en raken doel en zin uit zicht. 
Dan vind ik mensen op mijn weg - waarin Hij mij nieuw vuur toezegt. 
 

 
 
5 De fakkel van dit vergezicht - is doorgegeven als een licht 
dat wankel brandt in weer en wind - maar in een Kind beschutting vindt. 
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7 Nog vult hij mijn verlangen in, - ik ga de weg die hij ook ging. 
Hij brandt in mij en smeult daar door, - dit vuur, zo vaak in as gesmoord. 
 

 
 
Meditatie 
 
Cantorij: Ander, ouder t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen 
 
Ander, ouder, iemand in ons verborgen; 
plotseling oplaaiend vuur van visioenen, 
aanschijn der aarde vernieuwend. 
 
Rede, dwaasheid, hart, onbedwingbare  
die ons weten doet wat wij niet weten, 
wat onmogelijk is bij mensen en goden. 
 
Ingepakt in wolken schoorvoetend gaan wij, 
in onze handen klemmen wij wichelroeden, 
spiegels en zwaarden. 
  
En neerdrukt ons droefheid om het gedane, 
om niet te keren woorden, 
om wat groeide, om wat versteende, verwaaide. 
 
Jij, nog naamloze, ademt ons open 
en wekt in ons weerbarstig geheugen 
wat wij zagen met onze vroegste ogen. 
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en doet ons gaan in tranen maar ongebroken 
door de nacht van de schepping 
en houdt ons gaande naar een nieuwe geboorte: 
 
blinde muren zacht licht, water geworden 
en aan de overzijde rozen steden 
en de zang van de lijster. 
 
Zingen: Wij trekken in een lange stoet, lied 506  
 
1 Wij trekken in een lange stoet op weg naar Betlehem, 
wij gaan uw koning tegemoet, o stad Jeruzalem! 
Gezegend die zijn komst begroet en knielen wil voor Hem! 
Refrein: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!  
 
2 Al zijt Gij nu nog maar een kind zo kwetsbaar, teer en klein,  
Wij weten dat het rijk begint waarvan Gij Heer zult zijn,  
Een rijk waarin de vrede wint van oorlog en van pijn.  
Refrein: Wij loven U, koning en Heer, koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!  
 
Dank- en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: Kinderen in de Knel (Kerk in Actie) 
2e rondgang: voor het werk in en om de kerk 

(we gaan staan) 
 
Slotlied : Geef vrede door van hand tot hand, lied 1014 

 
 
2 Geef vrede door van hand tot hand 
met liefde, onze redding; 
wees vriendelijk in woord en daad 
bewogen om Gods schepping. 
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3 Geef vrede door van hand tot hand, 
als brood om uit te delen; 
kijk ieder mens met warmte aan, 
zo kunnen breuken helen. 
 
4 De sterke, zachte hand zij dank, 
die meer dan troost kan geven: 
als woorden stokken, spreekt de hand 
in vriendschap, steun en zegen. 
 
5 Geef Christus door van hand tot hand, 
zijn liefde schenkt ons leven. 
Geef vrede door, geef haar een kans: 
een schat om uit te delen. 
 
Zegen 
 


