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     De bloemen uit deze dienst gaan met  
     een hartelijke groet van ons allen naar  

    mw. Laureen Droog, Klein Arfman,  
    Arfmansteeg en naar  
    mw. Janna Lindenschot, de Garven,  
    Nieuwe Weg 16. 
 
 
 
    Orde van dienst zondag 9 november 2025, Oogstdienst 

     Voorganger: ds. Anneke de Hoop 
     Thema: Dag schepping! 
 

Welkom 
Stilte 
Openingstekst 
Zingen: Dit is een morgen, lied 216 
Bemoediging 

v Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 

Drempelgebed 
v God van de Schepping, voor Uw liefde voor ons 

  die ons tot aanzijn heeft gebracht 
  en ons de ogen heeft geopend 
  voor het wonder en de schoonheid van de schepping 

A BRENGEN WIJ U DANK 
v U heeft ons de aarde toevertrouwd,  

een tuin om te wonen en te werken. 
A LEER ONS UW WERELD LIEF TE HEBBEN EN TE 

BESCHERMEN 
v Uit zoveel dingen spreekt uw wijsheid, 

  Uw scheppingskracht vervult onze aarde  
A ZEGEN ONS MET HET LICHT VAN UW OGEN. AMEN 

 
Zingen: 
Wonderwereld vol geheimen (Ionabundel) 
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2 Hoe kan ik uw goedheid eren, Heer, voor altijd,  
Elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid? 
Hoe bewaar ik alle dagen eerbied voor uw aardse gaven, 
hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd? 
 
Inleiding op het thema van de dienst ‘Dag Schepping!’ 
Zingen: Klimaatlied voor kerken t. André Troost, mel. Lied 981 
1. Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping klaagt, de aarde huilt-  
akkers en weiden: straks woestijnen,  
het voedsel schaars, de grond vervuild.  
 
2. Kyrieleis, heb medelijden;  
de schepping kreunt, de aarde vraagt:  
gun ons de tijd nog te vermijden,  
dat al wat leeft wordt weggevaagd.  
 
3. Kyrieleis, heb medelijden;  
de schepping schreeuwt, de aarde zucht -  
hoe konden wij zo bruut ontwijden,  
uw werk: het land, de zee, de lucht?  
 
4. Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping roept, de aarde smeekt-  
dit is toch niet het eind der tijden,  
nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?  
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5. Kyrieleis, heb medelijden,  
de schepping bidt, de aarde hoopt,  
op U, op ons-een jaargetijde,  
dat al ons vuil in schoonheid doopt  
 
‘Groene Verbinding’ 

  
 
Luisterfragment ‘what a wonderful world’ 
 
Groet 

v: De Eeuwige zij met u    
A: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 

Lezing: Psalm 104 : 1-5, 10-15, 33 en 34 
Zingen: Heilig, heilig, heilig, lied 985, vers 1 en 3 
Meditatie 
Orgelspel 
Zingen: Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, lied 880 
 
Dank- en voorbeden 
Collecte 
Slotlied: Aan U behoort, o Heer der Heren, lied 978, vers 1, 3 en 4 
Zegen en gezongen Amen 

 


