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     De bloemen uit deze dienst gaan met  
     een hartelijke groet van ons allen naar  

    mw. Gerda Eenink,  
    Wildenborchseweg 21F en naar  
    de fam. Klanderman,  
    Van Tuyll van Serooskerkenweg 46. 
 
 
 
 
    Orde van dienst zondag 26 oktober 2025 

     Voorganger: ds. Anneke de Hoop 
     Met muzikale medewerking van de Cantorij onder leiding van  

    Dirk Zwart. 
 

 
      VOORBEREIDING 
 
Orgelspel.  
Welkom.  
Moment van stilte 

                                                                           (we gaan staan) 
Morgenlied: Zo vriendelijk en veilig als het licht  
(t: Huub Oosterhuis, m: Dirk Zwart) cantorij: vers 1, allen: vers 2 en 3 
 
1 Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
zoals een mantel om mij heen geslagen, 
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen, 
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 
Wil mij behoeden en op handen dragen. 
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3 Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 
Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Drempelgebed 
v: Gij die ons tegemoet treedt in mensen 
A:  WEES HIER AANWEZIG 
v:  Gij die vreugde schept in mensen die elkaar bijstaan 
A:  WEES ONZE BRON 
v:  Gij die geen mens veracht, geen naam vergeet 
A:  DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL 
v: Gij die recht en gerechtigheid zijt voor deze wereld 
A: BEZIEL ONS MET UW GEEST,  
     WEES LICHT IN ONS MIDDEN, 
     WEES ADEM VOOR ONDERWEG, AMEN.  
 
Zingen: Psalm 121 + antifoon 
 
Antifoon: "De Heer waakt over je gaan en je komen  
van nu aan tot in eeuwigheid." 
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1 Ik sla mijn ogen op en zie 
de hoge bergen aan, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen. 
Mijn herder zal niet slapen. 
 
2 Uw wankele voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: 
uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, 
Israëls wachter wezen. 
 
3 De Heer brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht 
houdt Hij voor u de wacht. 
Uw schaduw aan uw rechterhand: 
de zon zal u niet schaden, 
de maan doet niets ten kwade. 
 
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, 
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, 
in eeuwigheid bewaren. 
 
Antifoon: "De Heer waakt over je gaan en je komen  
van nu aan tot in eeuwigheid." 

(we gaan zitten) 
Kyriegebed  
 
Gloria: Aan U vader alle glorie (uit: Liefste Lied nr 1) 
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2 Om de Zoon U alle glorie   
woord van eer ons toegezegd.  
Vleesgeworden vriend en naaste   
ons tot brood voor onderweg.  
U de ere, U de glorie,    
woord op onze tong gelegd.   
 
3 Door de Geest U alle glorie, 
die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie, 
adem die in mensen leeft. 
 
Inleiding op de dienst 
Zingen: Hoor. Maar ik kan niet horen, lied 323 (cant. 1, 2; allen 3) 
 
1Hoor. Maar ik kan niet horen.     
Mijn oren dicht gestopt.   
Mijn adem opgekropt.   
Mijn hart van leegte zwaar.   
Ik ben nog niet geboren.   
Ik ben niet ik. Niet waar.   
 
2 Hoor. Maar ik wil niet horen. 
Zou ik uw woord verstaan, 
ik moest uw wegen gaan, 
U volgen hier en nu. 
Ik durf niet zijn geboren 
en leven toe naar U. 
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Lezing: Genesis 32: 23-32 – door Daniëlle Veldhuis 
 
Zingen: Het eerste licht raakt Jakob aan, lied 815  
(cantorij: vers 1, 2; allen: vers 3, 4) 
 
1 Het eerste licht raakt Jakob aan: 
Ik ben. 
Er is een lange weg te gaan. 
Maar waar geen reisgenoot meer is   
behoudt één naam betekenis: 
Ik ben. 
 
2 De naam die afdaalt in de nacht: 
Ik ben, 
die in een droom op Jakob wacht. 
Ik ben het woord dat naar u taalt, 
u voorgaat en u achterhaalt, 
Ik ben. 
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Meditatie 
 
Zingen: Heer, raak mij aan, lied 695 (cant. 1 en 3; allen 2, 4 en 5) 
 
1 Heer, raak mij aan met uw adem, reik mij uw stralend licht, - 
wijs mij nieuwe wegen, geef op uw waarheid zicht. 
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3 Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
4 Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
5 Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een verzicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 
 
Cantorij: ‘Ik ben door U gevonden’, t: André F. Troost 
 
1  Ik ben door U gevonden,   
o Heiland die mij zocht!   
Nog voor wij zoeken konden   
hebt Gij naar ons gezocht. 
Ik weigerde te leven       
door U geliefd, bemind, 
het zoeken op te geven –   
te leven als uw kind.    
 
2  Vergeefs heb ik gestreden, 
hield ik mijzelf in toom;  
ik vocht, maar vond geen vrede 
al was ik nog zo vroom. 
Al heb ik steeds vermeden 
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al wat Gij ons verbiedt 
tot op de dag van heden 
zocht ik – maar vond U niet. 
 
3 En nooit was ik tevreden,   
hoogmoedig dacht ik toen   
wat velen vóór mij deden   
veel beter te gaan doen.   
Maar nu zijn mijn gebeden   
vol spijt en stil verdriet:   
hier ben ik, moegestreden –   
o God, ik vind U niet!    
 
4 Zo hebt Gij mij gevonden 
toen ik niet langer vocht. 
Nog voor wij zoeken konden 
hebt Gij naar ons gezocht! 
Gij vraagt mij slechts te leven 
als uw geliefde kind, 
het zoeken op te geven 
omdat Gij zoekt – en vindt! 
 
Gebeden 
 
Collecte 

(we gaan staan) 
 
Slotlied: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht, lied 834 
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2 Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 
 
3 Wees Gij de zon van mijn bestaan, 
dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 
van aangezicht tot aangezicht. 
 
 
Zegen 
 
 

 


