\GROETEN UIT DE SIERRA TARAHUMARA

Nieuws van Henk & Edith Kaemingk

Postadres in de Verenigde Staten: Centro Cristiano de la Sierra Tarahumara

| Henk & Edith Kaemingk Juli 2024 Apartado Postal 23
¢/o YWAM Estacion Creel, Chih.
4444 Edgar Park Ave. México CP 33200

El Paso, TX 79904-2808 d : ® Tel: 635-294-3724 en 635-293-3930
Verenigde Staten van Amerika Beis it ' 4 ] (Landcode: +52)

A ﬂ Email: ywamcreel@gmail.com Facebook YWAM Creel Facebook Henk Kaemingk Facebook Edith Kaemingk  Website ywamcreel.org
Beste familie en vrienden,

p 22 juni vierden we de afsluiting van onze Discipelschap Training School (DTS). Vier studenten voltooiden de
cursus: twee jonge Tarahumara mannen, een jonge vrouw uit een andere plaats in onze deelstaat, en een jon-
ge man uit de Verenigde Staten. Twee andere Tarahumara mannen hebben een deel van de lesweken gevolgd
en we hopen dat zij in de nabije toekomst de hele cursus zullen volgen. Zoals bij elke DTS zijn we heel blij met de resulta-
ten die we hebben mogen zien in de levens van onze leerlingen op het gebied van hun geestelijke groei en genezing.

Een van de gemeenschappen die deze DTS in de praktijkperio-
de heeft bezocht heet Cumbre de Durazno. Deze ligt in een af-
gelegen deel van het Sierra Tarahumara gebergte. Vanaf onze
basis is het 16 uur rijden op grotendeels onverharde wegen.
Manuel & Adelaida uit San Luis Majimachi hebben, met steun
van een Mennonietenkerk, deze plaats gedurende de laatste
jaren geregeld bezocht. Als resultaat komen ongeveer 10
mensen uit deze gemeenschap nu naar ons Een-Week-per-
Maand (1WpM) bijbelcursus programma. Zij reizen via een : >
kortere weg: een volle dag te voet om de grote Sinforosa ravijn over te steken naar een af- §

gesproken plek op 3 uur rijdafstand van ons, vanwaar wij hen ophalen met een pick-up truck.

Na afloop van de DTS begon ons drukke zomerseizoen. Enkele van de hoogtepunten zijn:

- Zendingsweek. Gedurende de eerste week van juli ontvingen we bezoek van een groep van 45 personen van een kerk
uit de V.S. Dagelijks bezochten we met hen San Luis Majimachi en Rikindpuchi waar ze medische en tandheelkundige
zorg verleenden, bijbellessen gaven, en werkten aan het onderhoud van drie kassen die we in het verleden gebouwd
hebben (iedere 5 jaar moet het plastic vernieuwd worden).

- Gezinskamp. Terwijl we dit schrijven houden we ons gezinskamp “Ga daarom heen”. Vorig jaar deden we dit kamp
voor het eerst en veel van de deelnemers van toen, zowel kampisten als vrijwilligers die meehielpen met de leiding,
doen ook nu weer mee, en hebben ook anderen aangemoedigd om te komen. Ook doen er ongeveer 20 jongeren uit
verschillende Tarahumara gemeenschappen mee, waaronder 10 uit Cumbre de Durazno. Het thema komt van Matthels
28:19 waar “daarom” betrekt op de heerschappij van Jezus. Ons voornaamste doel is om de kampisten te helpen zich te
verheugen in Zijn regels voor ons leven, en te leren zien hoe “aangenaam en volmaakt” Zijn wil is, en hoeveel beter dan
onze eigen wensen en ideeén. Het dagelijkse programma bestaat, naast devoties en lessen, uit activiteiten zoals toepas-
selijke spelen, rally’s en “abseilen” (de voorkant van ons terrein bestaat uit een 20 meter hoge steile rotswand).

- YWAM-DTS groep. We hebben voor vijf weken een groep van YWAM-Cancun op bezoek als deel van hun DTS-
praktijkperiode. Zij dienen bij ons als personeelsleden bij al onze activiteiten gedurende deze tijd. Zij zijn van grote zegen
want we hebben zelf niet voldoende personeel om alles wat we op onze agenda hebben uit te voeren.

Onze plannen voor de rest van het jaar zijn onder andere: Een aantal weken lesgeven in programma’s op verschillende
plaatsen in Mexico, werken aan enkele bouw- en onderhoudsprojecten op de basis, en doorgaan met de geprogram-
meerde agendapunten, zoals de 1WpM cursussen en ons wekelijkse radio/Facebook programma “Zoek eerst het Konink-
rijk”. Ook willen we paar weken doorbrengen met onze kinderen. Het gaat goed met hen allemaal en in onze volgende
brief willen we iets meer over hun doen en laten schrijven.

Tot slot willen we u allemaal heel hartelijk danken voor uw vriendschap en steun, en voor het “samen wandelen” met
ons in deze opdracht om mee te werken aan de komst van Gods Koninkrijk onder de bevolking van de Sierra Tarahumara
in Mexico. Hartelijke groeten, Henk & Edith Kaemingk
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