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     De bloemen uit deze dienst gaan met  
     een hartelijke groet van ons allen naar  

    mw. Doortje Vreman,  
    Wildenborchseweg 21c en naar de 
    fam. Hulshof, Hulshofweg 1. 
 
 
 
 
 
    Orde van dienst zondag 14 september 2025 

     Voorganger: ds. Anneke de Hoop. 
 

VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Welkom. Moment van stilte 
(we gaan staan) 
Openingslied: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, lied 275c 
Cantorij: 1 en 3, allen: 2,4 en 5 

 
 
2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens’ lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft u ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient 
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4 Gij zijt in alles diep verscholen, 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 
5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in u volkomen zijn. 
 
Bemoediging en Drempelgebed 
v: Ik hef mijn ogen op  
A: Vanwaar zal mijn hulp komen? 
v: Mijn hulp is van de Ene 
A: Die hemel en aarde gemaakt heeft 
v: Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: En niet loslaat het werk van zijn handen 
v: die recht doet aan de verdrukten 
A: die brood geeft aan de hongerigen 
Drempelgebed: 
………… 
Zingen: Psalm 113: 1 en 2 
Antifoon: Wie is gelijk aan de Heer, onze God,  
die hoog daar boven zijn woning heeft,  
die zijn oog richt naar benden? 
 
Prijs, halleluja, prijs de Heer, 
gij ‘s Heren knechten, immermeer 
moet ’s Heren naam gezegend wezen. 
Van waar de zon in ’t oosten straalt, 
tot waar ze in ’t westen nederdaalt, 
zij ’s Heren grote naam geprezen. 
 
Ver boven aller volken trots 
blinkt hemelhoog de glorie Gods. 
Wie is als Hij, de Heer der heren? 
Hij onze God, die troont zo hoog, 
slaat op het diepste diep zijn oog. 
Hemel en aarde moet Hem eren. 
 
Antifoon: Wie is gelijk aan de Heer, onze God,  
die hoog daar boven zijn woning heeft,  
die zijn oog richt naar benden? 
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Inleiding op kyrie  
 
Gezongen kyrie: in de hemel onze vader, lied 332 ZZZ 
In de hemel onze vader in een hemel die te hoog is – 
Waarom zijt Gij niet op aarde hier nu God in mensen vrede? 
Zijt Gij God en niet bij machte moord en doodslaag te voorkomen? 
Waarom geeft Gij ons de vrijheid elkaar zinloos te doen lijden? 
 
cantorij: 

  
allen: 

 
Plant uw geest in onze harten – zend uw kracht in onze handen 
dat wij leren lief te krijgen onze naaste, vriend en vreemde. 
Dat wij medicijnen vinden tegen het ondraaglijk lijden 
Dat de groten dezer aarde zich bekeren tot de armen. 
Dat wij nieuwe wetten maken om de honger uit te bannen, 
dat wij gouden plannen smeden tot beeindiging van lijden. 
 
cantorij: 

 
allen: 
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Tekst 
 
Zingen: Zing halleluja, hemel en aarde, zing lied 648 

 
 
2 Heldere bron, Gij zon die met gloed geneest, 
dor hout bloeit op in uw open hof: 
één en al bloesem, wekenlang feest – 
wij plukken geloof en oogsten lof. 
 
3 Zing halleluja, nodig de volken: drink, 
eet van de vrucht, gij gezegenden; 
zing dat langs lucht en wolken weerklinkt: 
verheven is Hij, de Levende! 
 
Lezing: Lucas 6:36 en  15:1-7 
Zingen: De schapen alle honderd   t. W. Barnard, m. Dirk Zwart  
Cantorij: vers 1 en 3, allen: 2 en 4    (gezang 58, liedboek 1973) 
 
1 De schapen alle honderd, die moeten binnengaan, 
maar eén is afgezonderd naar eigen zin gegaan… 
Op alle honderd schapen die van de kudde zijn  
heeft één de kooi verlaten en dwaalt in de woestijn. 
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3 De herder is gedwongen naar de woestijn te gaan.  
Hij heeft het schaap gevonden, zo komt het veilig aan  
waar al de and’re schapen alreeds verzameld zijn,  
want wie de kooi verlaten die vinden de woestijn. 
 
4 De mensen zijn gebonden door herders zonder hart, 
zo hebben zij gezondigd en allen zijn zij zwart.. 
Maar God wil van de schapen de goede herder zijn. 
Hij heeft de kooi verlaten, Hij zoekt in de woestijn. 
 
Lezing: Lucas 15:8-10 
 
Zingen: Wie heeft zijn geld verloren, lied 896 
 
Cantorij: 1, 3 en 5, allen: 2, 4, 6 en 7 
 
1 Wie heeft zijn geld verloren,  
het goed waarvan hij leeft  
en zoekt niet uitentreuren 
tot hij gevonden heeft. 
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2 Wie heeft een kind verloren 
en zoekt niet overal 
met handen, ogen, oren 
en tranen zonder tal. 
 
3 Wie heeft zijn God verloren 
en zoekt niet her en der 
op aarde, in de hemel, 
heen verte gaat te ver. 
 
4 Als zo de mensen leven 
en zoeken is hun lot 
en vinden is hun zegen: 
hoeveel temeer dan God. 
 
5 Hij ziet ons al van verre 
omdat Hij ons bemint 
en liever dan de sterren 
is Hem een mensenkind. 
 
6 En voordat wij Hem zoeken,  
zijn wij gezocht door Hem   
en nu wij om Hem roepen   
geeft Hij ons deze stem.  
 
7 En wie het wordt gegeven 
bespeurt Hem overal 
in woorden allerwegen, 
in mensen zonder tal. 
 
Meditatie 
 
Zingen: Misericordias Domini in aeternum cantabo, Taizé 
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Van uw barmhartigheid en uw trouw zal ik altijd zingen, Heer 
 
 
Project in woord en beeld – diaconie 
 
Cantorij: Uit vuur en ijzer, mel. Dirk Zwart 
 
Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 
uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren. 
Om ijzer en vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn, wordt alleman geboren 
 
Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn, 
om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren. 
Om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and’re hand, om niet te zijn verloren. 
 
Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn, 
om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander. 
Naar verte de niemand weet, door vuur dat mensen samensmeedt, 
om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander. 
 
Dank- en voorbeden 
Inzameling van de gaven 
 
Slotlied: Om voor elkaar te zijn, lied 973 
cantorij: vers 1, allen: vers 2,3,4 

 
 
2 om voor elkaar te zijn uw hand en voet, 
te helpen wie geen helper had ontmoet: 
wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja, 
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3 om voor elkaar te zijn uw hart en mond, 
om op te komen voor wie is verstomd, 
voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja, 
 
4 roept U ons, Christus, uw gezicht te zijn 
gerechtigheid en vrede, brood en wijn, 
uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. Halleluja! 
 
Zegen 
 


