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     De bloemen uit deze dienst gaan met  
     een hartelijke groet van ons allen naar  

    mw. Wenda Meersma, Borculoseweg  
    en naar mw. Liesbeth Schot,   
    Tolhutterweg 3. 
 
 
 
 
    Orde van dienst zondag 13 juli 2025 

     Voorganger: ds. Anneke de Hoop 
     

VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Welkom 
Moment van stilte 
Intochtslied: Dit huis, een herberg onderweg (mel.Ps 84) 

Dit huis, een herberg onderweg  
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden,  
een toevluchtsoord in de woestijn   
voor wie met olie en met wijn  
pijnlijke wonden liet verbinden, 
dit huis, waarin men smarten deelt,  
weet hoe Gods liefde harten heelt. 
 
Dit huis, waarin een gastheer is  
wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is tot ons heil gegeven:  
een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad  
struikelt en moeite heeft met leven 
plaats tegen de neerslachtigheid,  
een pleister van barmhartigheid. 
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Dit huis, met liefde opgebouwd,  
dit gastenhuis voor jong en oud, 
ligt langs de weg als een oase;  
hier kan men putten: nieuwe kracht, 
hier is beschutting voor de nacht,  
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend alwie binnengaat  
en hier zijn lasten liggen laat.    
(André Troost, zingende gezegend) 

 
BEMOEDIGING 

v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

DREMPELGEBED      
v:  Zoals het licht ons elke morgen 
     nieuw verschijnt, ons wekt 
     en koestert met zijn stralen, - 
a:  WEK GIJ GOD, ZO OOK MIJ! 
v:  Zoals de zon geen dag 

      ons in het donker laat, - 
a:  LAAT MIJ UW TROUW OOK NU WEER DAGEN! 
v:  Schept doorgang aan wat zorgen baart, 

      wat angst aanjaagt, 
     en zet mij recht weer op mijn voeten; 
     niet moedeloos, niet hopeloos verlamd, 
     maar opgericht, met opgeheven hoofd 
a:  TOT U, MIJN ZON, MIJN DAG, MIJN LICHT!  

(we gaan weer zitten) 
Inleiding op het thema 
Kyriegebed 
Glorialied: lied 304   
 

DIENST VAN HET WOORD 
Groet 

v: De Eeuwige zij met u en jullie allen! 
a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE. 

LIED BIJ DE OPENING VAN DE SCHRIFT: ‘Kom, Schepper, 
Geest…’  (tekst: Jan van Opbergen; melodie: Lied 680) 
1. Kom Schepper, Geest, ontsteek jouw vuur,   

in ons gedoofd door tijd en duur,    
 door woorden hol en leeg gemaakt,    
  door beelden los van Jou geraakt.     
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2.  Herstel in ons die oude kracht, 

die mensen tot bezieling bracht, 
 die hen deed gaan waar niemand ging, 
 die groot noemt wat nog heet gering. 
 
3.  Herleef in ons met jouw geloof,     

die tegenkracht van mensenroof,     
  die roep om solidariteit,      
  om leven dat geen aandacht krijgt.     
 
4.  Herschep in ons dat oude woord, 
 misbruikt voor oorlog, volkenmoord, 
 die naam van God, hier ooit ontstaan  
 vanwege land dat moet bestaan. 
 
5.  Herneem daarom jouw oudste recht: 
  Sta op in ons als minste knecht, 
  die mens die om de ander geeft, 
  diens welzijn steeds voor ogen heeft. 
 
Evangelielezing: Lucas 10: 25-37  
Zingen: Wie oren om te horen heeft, lied 320: 2 en 3 
Meditatie 
 
Zingen: De druk van dagelijkse dingen (mel. liedboek 1973 
Gezang 429) t. Barbara Leijnse, m. Georg Neumark (1657) 
 
De druk van alledaagse dingen 
waar is het eind en het begin? 
Ergens weerklinkt een oud verlangen: 
leven met hart en ziel en zin. 
Breng ons dan in herinnering 
uw adem, geest van het begin. 
 
Omringd door sporen van agressie: 
wereld waarin de angst regeert, 
waar onze wens te zijn geborgen, 
andermans leven torpedeert. 
Breng ons dan in herinnering, 
compassie voor de vreemdeling. 
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Leer ons vanuit Uw Woord te leven: 
liefde die niemand tot iets dwingt, 
zorg die ons dichter bij elkaar brengt, 
vreugde die ons voor altijd bindt. 
Breng ons dan in herinnering, 
uw zachtheid die de dood bedwingt. 
 
Liefhebben, houden van mijn naaste, 
wees ons nabij, geen mijn en dijn. 
Ogen die vragen: Maak Jij mij vrij 
om kwetsbaar mens te kunnen zijn? 
Breng mij toch in herinnering, 
blijf en spreek van dat ene ding. 
 
Inzameling van de gaven 
 
Dank-  en voorbeden Acclamatie: Die ons voor het licht gemaakt hebt 
lied 277 
 
DIENST VAN DE TAFEL 
Nodiging 
 
Tafelgebed ‘Kom tot ons, hier in ons midden’ (DB I, 29) - (liederen 
op melodie van psalm 136) 
 

v: De harten omhoog naar God! 
A: Als bloemen naar de zon! 
v: Dank de Eeuwige, onze God! 
A: Wij willen God danken! 
v:  U danken wij, God onze Heer,  

God van overal en altijd, 
van mensen, dieren en planten,   
van water, lucht en aarde, 
die alles goed maakt en alles vasthoudt:  
heilig is uw Naam! 

A: Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
Zingen:   
Loof de Heer, want God is goed  
die de mensen leven doet   
en hen als op handen draagt -  
liefde die de dood verjaagt.   
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Dank de Heer, die alles schiep 
en ons hier bij name riep 
Heilige, groot is uw macht, 
maak ons vrij, toon ons uw kracht! 
 

v: In Jezus zien we wie U bent:  
mens onder de mensen, bewogen om hun lot. 

  Zo nam Jezus brood en beker,  
dankte U en deelde uit. 

  Telkens als we samenkomen rond de tafel,  
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn. 

A: Kom tot ons, hier in ons midden. 
 
Zingen:  
Loof de Heer, want God is goed;     
zie wat Jezus voor ons doet: 
brood is Hij voor mij, en wijn;  
ik mag gast aan tafel zijn. 
 

v: Uw Geest is gekomen,  
kracht om alles nieuw te maken: 

  brood en beker die naar U wijzen,  
mensen die op U lijken. 

  Geroepen om met U mee te gaan,  
vormen we een kring van klein en groot, 
 één wereldwijde gemeente. 

A: Kom tot ons, hier in ons midden 
 
Zingen: 
Loof de Heer, want God is goed,   
die ons weer herleven doet.    
Toekomst heeft ons aangeraakt,   
vrede voor wie vrede maakt!  
  
Dank de Heer, kom in de kring, 
leef van de verwondering, 
dat ook jij erbij mag zijn, 
bij het brood en bij de wijn. 
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v: Zo heeft Hij de laatste avond  

dat Hij met zijn vrienden samen was, 
  zelf het brood voor hen gebroken en gezegd:  

‘Dit is mijn lichaam.  
Neem het, eet. En denk aan Mij.’ 

  
  Vol met wijn schonk Hij de beker,  

loofde U en gaf hem rond. 
  ‘Als je deze beker rondgeeft,  

deel je in mijn dood en leven,  
deel je in mijn nieuw verbond. 

A: Zijn dood gedenken wij,  
zijn opstanding belijden wij,  
zijn toekomst verwachten wij. Maranatha. 

 
v: Geef ons allen, goede God, uw Geest van liefde  

en breng ons dicht bij U en bij elkaar. 
A Amen 

 Zo bidden wij met alle mensen van vroeger en nu: 
 ONZE VADER DIE IN DE HEMEL ZIJT… 
  
Vredegroet  
Jezus heeft gezegd:  
‘Mijn vrede geef ik jullie, mijn vrede laat ik jullie’.   
Wensen wij elkaar de vrede toe  
 
Vieren van brood en wijn 
Wij delen brood en wijn 
Ondertussen klinkt er orgelspel 
 
Dankgebed 
 
Slotlied: Laat de woorden die we hoorden, lied 422 
 
Wegzending en zegen en gezongen Amen 


