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     De bloemen uit deze dienst gaan met  
     een hartelijke groet van ons allen naar  

    mw. Janna Hiddink, Kamille 5 en naar  
    mw. Ineke Voortman, Slootsdijk 9 
 
 
 
 
 
 
 
    Orde van dienst zondag 22 juni 2025 

     Voorganger: Ds. Leonard van Wijk uit Lochem 
     THEMA: “Houd er de moed maar in” 
 
 

VOORBEREIDING 
Orgelspel 
Woord van welkom en mededelingen door ouderling van dienst 
Stilte, moment van voorbereiding op de dienst 
Aanvangslied 87: 1, 2 en 5 (staand) 
Bemoediging en vredegroet: 

Voorg:   Wij verwachten hulp van God onze Heer – 
        De Schepper van hemel en aarde en mensen, 

ALLEN: Hij laat niet los wat Hij begon. 
Voorg:   De Heer nodigt ons uit om met Hem op te staan – 
ALLEN: Heer hier sta ik, open mij voor uw stem. 
Voorg:   Genade voor jou en vrede van God de Vader, 

                 en van Jezus Christus onze Heer - 
ALLEN: de warmte van zijn Geest voor alle mensen – 

     Maar dan ook ALLE mensen! Amen 
Lied  66: 1 – psalm van de zondag. 
(hierna gaan we zitten) 
 
Inleidend woord. “Houd er de moed maar in” 
 
Kyrie: Kort gebed om Gods ontferming;  
Overgenomen met het zingen van lied 281:1, 2, 3, 5 en10 
 
Gloria:  
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Voorganger: Heer het duister doet enorm zijn best 
 Om ons de moed uit handen te slaan. 
 Maar om ons heen barst de schepping los 
 Met fris groen, bloemen in alle kleuren, 
 Geuren van hoop, vogels die U lofzingen. 
 Wij vertikken het om te buigen voor slecht nieuws: 
 Alle eer en lof aan U, Schepper van hemel en aarde, 
 U staat boven alle machten, U kent alle harten. 
 Uw liefde kan alles overwinnen. 
 Dat, ja dát willen wij geloven! Halleluja. 
 Daarom zingen wij U staande toe: 
Lied 289: 1 en 3 “Heer het licht van uw liefde schittert” 
 

DE HEILIGE SCHRIFT 
Groet 

Vg.: De Eeuwige zij met u 
Gem.: Ook met u zij de Eeuwige 

 
Gebed bij de opening van de Schrift  
 
Schriftlezing door lector: Joël 2:21-27 
Lied 678: 1, 2, 3 ,4, 5 en 6 
Schriftlezing door lector: Johannes 14:22-29.  
Lied om te luisteren: Taize “My peace I leave you” 
Verkondiging 
Lied 419:1, 2 en 3 
 

GEBEDEN EN GAVEN 
Dankgebed – voorbeden - stil gebed - Onze Vader                                                       
Toelichting op de collecte door diaken. Collecte. 
Slotlied: zegenlied  426 ; 1x Nederlands, 1x Engels en  

 1x Nederlands. 
Zending en zegen. 

Vertrouwen en dankbaarheid zullen het licht zijn op je pad. 
Vrijheid, vrede en vreugde zullen onderweg je vrienden zijn. 
Weet je gedragen door de zegen van de Eeuwige, 
en word zelf tot een zegen voor de mensen om je heen 
Weet jezelf geborgen in Gods hand. 
Want jij bent zijn geliefde kind. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest 

Gemeente: Amen, Amen, Amen 
Orgelspel 
Koffie! 


