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     Kerkdienst van 25 december 2024 
     De bloemen uit deze dienst gaan  

    met een hartelijke groet van ons allen 
    naar de Oekraïense vluchtelingen in  
    Ruurlo  
 

 
 
 
 

    Orde van dienst 1e Kerstdag 25 december 2024 
    Voorganger: ds. Anneke de Hoop 

m.m.v. Cantorij o.l.v. Dirk Zwart 

 

 

Cantorij: ‘De engel Gabriël komt aangesneld’, lied 443 

Welkom en mededelingen. Moment van stilte 

Zingen: Komt allen tezamen, lied 477: 1,2 en 4 

Bemoediging 

v: Licht straalt heden over ons 

G: CHRISTUS IS GEBOREN 

Drempelgebed 

k: U die Gods liefde bent 

G: RAAK ONS AAN MET DE WARMTE VAN UW NABIJHEID 

k: U die het licht der wereld bent 

G: ZEGEN ONS MET UW LICHT 

k: U die Vredevorst genoemd wordt 

G: GEEF ONS UW VREDE. AMEN 

Zingen: Nu zijt wellekome, lied 476 (t. Jan van Opbergen ) 

Nu zijt wellekome, mens van licht uit Licht 

Treed buiten onze dromen met Uw gezicht. 

Stuur het aan op scheiden tussen dageraad en nacht,- 

Nieuwe vredestijden na alle man en macht. Kyrieleis. 

 

Nu zijt wellekome, mens van licht in mij, 

die als een kind wil wonen, herboren, vrij, 

in het land van morgen dat de lieve vrede kent, - 

waar wij zijn geborgen, gezien, aanvaard, herkend. Kyrieleis! 

 

 

 

 

 



  Bloemen en Liturgie 
  nieuwsredactie@pknruurlobarchem.nl 
 

Bloemen en Liturgie Pag 2 2024-12-25 
 

 

Nu zijt wellekome, langverwachte mens. dat wij aan angst 

ontkomen, verstaan uw wens: 

ooit te mogen spreken van een wereld omgekeerd, 

waar de kunt van delen voorgoed is aangeleerd. Kyrieleis! 

Kyriegebed 

Zingen: Om een mens te zijn op aarde (t. Henk Jongerius , m. Lied 

462) 

Om een mens te zijn op aarde, zonder aanzien, zonder macht, 

is Hij onder ons geboren in de kilte van de nacht. 

 

Om een vuur te zijn op aarde dat verwarmt maar niet verslindt 

is Hij onder ons geboren als een weerloos mensenkind. 

 

Om een licht te zijn op aarde dat de duisternis verjaagt 

is hij onder ons geboren als een stem die waarheid vraagt. 

 

Om een kracht te zijn op aarde die de machten zal verslaan 

is hij onder ons geboren, slechts vertrouwend op Gods Naam. 

 

Om de vreugde van de aarde, vrede, recht in overvloed, 

is hij onder ons geboren: Godsgeschenk dat leven doet. 

DIENST VAN HET WOORD 

Groet 

v: De Eeuwige zij met u 

a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 

Inleiding op de dienst 

Cantorij: ‘In den beginne het woord’ (t: H. Oosterhuis; m: A. Oomen) 

In den beginne het woord: roeping, opdracht en zegen. 

 In den beginne het licht – 

licht, erbarm u, woord ontferm u, kom bevrijden. 

Licht, erbarm u, woord ontferm u, kom bevrijden. 

Ere zij U: daar in de hoge, hier in ons midden. 

Kome vrede op aarde. 

Kome uw woord bij ons aan. 

Gij wacht op ons totdat wij opengaan voor U, 

wij wachten op uw woord dat ons ontvankelijk maakt. 

Stem ons af op uw stem, op uw stilte. 

Lezing: Lucas 1: 46-55 

Zingen: ‘Loof God! Mijn ziel en zinnen’ - de lofzang van Maria - t. Ria 

Borkent; m. Dirk Zwart 

cantorij: 

Loof God! Mijn ziel en zinnen, zijn tot zijn lof ontwaakt 

Met al mijn adem zing ik van redding die mij raakt. 

Mijn geest wordt welbespraakt want Hij doet grote dingen 

Nu Hij de allerminste tot een beminde maakt. 
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allen: 

Hoe heilig en bijzonder, hoe machtig handelt Hij. Nu spreken alle  

tongen van groot geluk voor mij. 

Een woord zo ongerijmd, een raadsel doet de ronde, 

Ik draag voortaan verwonderd een ongerept geheim. 

cantorij: 

Barmhartig en genadig heeft God zijn kracht getoond: 

geringen geeft Hij waarde, geeft Hij het hoogste loon. 

Maar waar geen eerbied woont, waar trots zich openbaarde 

bij machtigen op aarde, stort hoogmoed van de troon. 

allen: 

God laat zijn liefde blijken aan wie ten onder gaan, 

aan hen die honger lijden: zij winnen grond en graan. 

Maar winst verkeert in waan als rinkelende rijken 

opeens verliezers blijken, met lege handen staan. 

 

Zo wil God zich verbinden aan Israël, zijn knecht, 

aan abraham en kind’ren, zoals Hij heeft gezegd. 

Loof God, die zo oprecht de mensen wil beminnen, 

die zich van het begin af voorgoed aan mensen hecht. 

Lezing: Lucas 2: 1-9 

Zingen: ‘Een redder is voor ons geboren’, t. Ria Borkent, m. Dirk Zwart 

Cantorij: vers 1, 2 en 4, allen: vers 3, 5 en 8 

 

1 Een redder is voor ons geboren. De echo van de englenstem 

klinkt als een klok in onze oren, kom, zie de Heer in Betlehem. 

 

2 Wie in het donker zoekt zal vinden de stal, een schamel 

onderdak, Maria, Jozef, en het Kindje in doeken in een voederbak. 

 

3 O hoog bezoek van God aan mensen, o Kind dat in de kribbe  

   ligt, 

wij zien het teken van herkenning: God heeft een menselijk gezicht. 

 

4 Een ingebakerd Kind. Het wapen waarmee de hemel voor ons 

strijdt ligt als een zuigeling te slapen. Zo wordt de lof van God 

bereid. 

 

5 Hoe hebt Gij, komende van boven, de zwarte doeken van de   

   nacht 

voor onze ogen weggeschoven, genade aan het licht gebracht. 

 

8 Het is gezien, God zij geprezen, door herdersvolk uit Efrata: 

Van hemelse komaf is Jezus, Hosanna, amen, gloria! 

 

Meditatie 



  Bloemen en Liturgie 
  nieuwsredactie@pknruurlobarchem.nl 
 

Bloemen en Liturgie Pag 4 2024-12-25 
 

 

 

Zingen: ‘Kind ons geboren’ – t. Huub Oosterhuis, m. Dirk Zwart 

Cantorij: 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, 

God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig. 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, 

Koning van de vrede. 

  

Cantorij 3x:  Van U is de toekomst, kome wat komt 

Licht dat niet dooft, liefde die blijft, liefde die blijft. 

Allen: (2x)  Van U is de toekomst, kome wat komt 

Licht dat niet dooft, liefde die blijft, liefde die blijft. 

cantorij: 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, 

God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig. 

Kind ons geboren, Zoon ons gegeven, 

Koning van de vrede. 

Van U is de toekomst, kome wat komt. 

Licht dat niet dooft, liefde die blijft, 

liefde die blijft. 

 

 

Allen: (2x)  Van U is de toekomst, kome wat komt 

Licht dat niet dooft, liefde die blijft, liefde die blijft. 

 

Dank- en voorbeden met acclamatie lied 329 

Inzameling van de gaven 

Slotlied: Wij staan aan een kribbe, lied 503 

Zegen 


