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     Kerkdienst van 3 november 2024 
     De bloemen uit deze dienst gaan met  
     een hartelijke groet van ons allen naar  
     mw. Vellekoop en de fam. Weenk,  

    beiden in de Schoven, 't Rikkelder.  
 
 
 
 

    Orde van dienst zondag 3 november 2024 
     Voorganger: Ds. Anneke de Hoop 
 

Oogstdienst 3 november 2024 
 

DIENST VAN VOORBEREIDING 
Welkom 
Moment van stilte 
Zingen: Dit is een morgen als ooit de eerste (lied 216) 
Bemoediging en drempelgebed 

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v: Voor de aarde die U ons hebt toevertrouwd, 

een tuin om te wonen en te werken 
G: BRENGEN WIJ U DANK 
v: Voor het leven, de mensen en de dieren 
    voor alles wat groeit en bloeit 
G: BRENGEN WIJ U DANK 
v: Voor Uw liefde voor ons 
    die ons laat zien hoe dienstbaar we zijn 
    hoe we samen kunnen delen 
G: BRENGEN WIJ U DANK. AMEN 

 
Zingen: De aarde heeft de vrucht gegeven (Psalm67:3) 
Kyriegebed 
Glorialied: Heilig, heilig, heilig (lied 983: 1 en 3) 
 

DIENST VAN VERBINTENIS 
Presentatie. Gebed 
Belofte en verbintenis van Kees Mijderwijk 
Vragen & Belofte 
Wat is daarop jouw antwoord? JA, VAN HARTE 
Zegen 
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Aanvaarding en verwelkoming 

v: Gemeente, dit is uw nieuwe ambtsdrager. Beloven jullie hem, 
die hier in jullie midden bevestigd en voorgesteld is, 

    te aanvaarden en te omringen met jullie meeleven, 
         en hem te dragen in jullie gebeden? 

    Beloven jullie met hem mee te werken 
    in de dienst aan de Levende? 

     A: JA, DAT BELOVEN WIJ! 
Zingen: Het heil des hemels werd ons deel (lied 966: 1, 4 en 5) 
 

DIENST VAN HET WOORD 
Groet 

V: De Eeuwige zij met u 
  A: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
Dankbaarheid… is bewonderen 
Zingen: De vogels van de bomen (lied 979: 1 t/m 5) 
Dankbaarheid … is delen 
Zingen: Om voor elkaar te zijn uw oog en oor (Lied 973:1 en 4) 
Evangelielezing: Marcus 4:26-29 
Zingen: Zaaien, maaien, oogsten (lied 716) 
Meditatie 
Zingen: Het leven op aarde is vreugde en rijkdom (lied 880) 
 

DIENST VAN ANTWOORD 
Dank- en voorbeden 
Inzameling van de gaven 

1e inz.: Voedselbank 
2e inz.: voor het werk in en om de kerk 

Slotlied: Zolang er mensen zijn op aarde (NL 981) 
Zegen en gezongen Amen 


