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     Kerkdienst van 29 september 2024 
     De bloemen uit deze dienst gaan met  
     een hartelijke groet van ons allen naar  
     de fam. Pitlo, Barchemseweg 3d en  

    naar Mw. Mini Nijenhuis, Sophialaan 4 
 
 
 
     Orde van dienst zondag 29 september 2024 
     Voorganger: Ds. Anneke de Hoop 
 

VOORBEREIDING 
Welkom en mededelingen 
Zingen: ‘Welkom’ (lied 93 ZZZ) Cantorij: couplet 1 Allen: couplet 1 en 2 
1 Dit huis is een huis waar de deur openstaat, 

Waar zoekers en zieners, genood of gekomen, 
Hun harten verwarmen, van toekomst gaan dromen, 
Waarin wat hen drijft tot herkenning gaat komen, 
De vonk van de Geest in hun binnenste slaat. 

 
2  Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, 

waar zangers en zeggers bijeen zijn gekomen 
om uiting te geven aan waar zij van dromen 
waar door een beweging ontstaat die gaat stromen, 
die nooit meer, door niemand zich inperken laat. 

 
Onze hulp, gezongen, lied 291 c, cantorij, allen: laatste twee regels 
Drempelgebed 
v:  Eeuwige God, U die ons vanmorgen welkom heet en ons accepteert, zoals wij 

zijn, 
zie ons hier, samen gekomen in Uw Huis 
om Uw aanwezigheid te mogen ervaren 
in de liederen die wij zingen, 
in de woorden die klinken, 
in de gebeden die opstijgen in de stilte 
in deze ruimte, ins ons hart. 

A:  MAAK ONS OPEN VOOR U EN ELKAAR 
v:  Spreek ons aan in de bezielende kracht van Uw Geest 

die levend maakt en creatief is. 
A:  DIE ONS MOED GEEFT TE WERKEN AAN UW RIJK VAN VREDE 
v:  Breng ons in beweging naar onze naasten, over alle grenzen heen 
A:  ZEGEN ONS MET VREDE EN LAAT LICHTEN UW AANGEZICHT. AMEN 
Zingen: Wij moeten Gode zingen, lied 713: 1,2 en 5 
Kyriegebed 
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Gloria: Aan U vader alle glorie (uit: Liefste Lied nr 1) 
1  Aan U, Vader, alle glorie 

om het lichten van uw trouw, 
die met vrede uit den hoge 
onze aarde nieuw bedauwt. 
U de ere, U de glorie, 
zon die ons in leven houdt. 

 
2  Om de Zoon U alle glorie 

woord van eer ons toegezegd. 
Vleesgeworden vriend en naaste 
ons tot brood voor onderweg. 
U de ere, U de glorie, 
woord op onze tong gelegd. 

 
3  Door de Geest U alle glorie, 

die als lofzang in ons leeft 
en als nieuwe wind de aarde 
eenmaal haar gelaat hergeeft. 
U de ere, U de glorie, 
adem die in mensen leeft. 

 
Gebed bij de opening van Woord 
Uitlopend op zingen: Herschep ons hart (1e x cantorij, 2e x allen), ZZZ 97 

 
Herschep ons hart heradem ons verstand 

 dat wij elkaar behoeden en doen leven. 
Maak ons tot uw gemeente. Wees de stem die ons geweten wekt. 
Verberg U niet, verberg U niet. 

 
Lezing: Marcus 2:1-12 
Zingen: ‘Hier lig ik, Heiland, zonder kracht, lied 52 uit Zingende Gezegend, 
m. Dirk Zwart 
 
1  Hier lig ik, Heiland, zonder kracht, vier vrienden hebben mij gebracht; 

ik heb geen been om op te staan, geen voet om naar U toe te gaan. 
 
2  De mensen gingen niet opzij – Heer, kennen zij geen medelij? 

Juist zij die heel dicht bij U zijn, verzwaren mijn verborgen pijn. 
 
3  God dank! Er is een weg omhoog! Gij zag hoe ik voor aller oog 

van boven naar beneden kwam: een zieke vogel, vleugellam. 
 
4  Ik kan niet staan, ik kan niet gaan, - Heer, zie mij in genade aan, 

ik kan niet verder zonder U, - genees mij, Heer, genees mij nu! 
 
5  Hoor ik het goed? Gij zegt ot mij: mijnzoon, houd moed, Ik spreek je vrij! 

Je schuld is weg, van nu voortaan – sta op, je kunt naar huis toe gaan! 
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6  Verwonderd kom ik op de been en zie verbaasd rondom mij heen; 
 ik neem mijn bed op en ik ga – de Heer is goed, halleluja! 
 
Meditatie 
 
Zingen: Geef ons vleugels (t. Martin de Geus, m. Dirk Zwart) 
C: vers 1, 2, en 4, allen: vers 3 en 5 
 
1  Geef ons vleugels, leer ons vliegen als een grote adelaar, 

al te zware ernst verliezen, al te zwart geloof weerstaan, 
niet bekommerd blijven kniezen, maar verblijd uw route gaan. 

 
2  Geef ons vleugels, leer ons vliegen, duw ons uit ons donzen nest, 

laat ons niet in leegte liggen, afgezonderd van de rest, 
maar het volle leven kiezen en dat maken tot uw feest. 

 
3  Geef ons vleugels, leer ons vliegen, overstijgen onze vrees 

voor uw onbegrepen diepten en het doorzicht van uw Geest 
 Help ons drijven op uw liefde die ons bange hart geneest. 
 
4  En als ons tijdens onze vlucht Ineens de tweestrijd overvalt 

en hoogtevrees ons hart bevangt, laat dan niet vallen uit de lucht 
wie juist uit kracht van zijn geloof het hemelsblauwe ruim verkoos, 
maar breng hen veilig op uw rug naar hun uitvliegplek terug. 

 
5  Geef ons vleugels, leer ons vliegen, zalig zweven op de wind, 

ook in zorg de vrijheid vieren die u steeds weer voor ons wint, 
niet in achterdocht bevriezen maar weer worden als een kind. 

 
Dank- en voorbeden 

Intenties 
Zingen: lied 925, 1e x cantorij, 2e x allen 
Stilte 
Onze Vader 

 
Werkgroep Amnesty 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: ‘Geef vrede door van hand tot hand’, lied 1014 
Zegen 


