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     Kerkdienst van 21 juli 2024 
     De bloemen uit deze dienst gaan met  
     een hartelijke groet van ons allen naar  
     de Oekraïense vluchtelingen in  
     La Fontaine / het oude postkantoor.  
     Ze hebben 2 keukens dus daar gaan 
     allebei de bossen naar toe. 
 
     Orde van dienst  

Voorganger: ds. W.H. van Loon uit Doetinchem 
 
Welkom en mededelingen 
Stilte 
Aanvangslied (staande): LB 207 
Bemoediging en drempelgebed (staande) 
 vg.:  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
 gem.:    die hemel en aarde gemaakt heeft. 
 
 vg.:  Kom tot ons, God, 
 gem.:    naar U gaat ons verlangen uit. 
 vg.:  Raak ons met de hartslag van uw liefde 
 gem.:   en genees ons met de gloed van uw genade. 
 vg.:  Draag ons op de vleugels van uw vrede 
 gem.:    en ga ons voor met de vonken van uw licht. 
 vg.:  Kom tot ons, God, 
   door Hem, Jezus Christus, onze Heer. 
 gem.:    Amen. 
Inleiding 
Kyrië, Smeekgebed voor de nood van mens en wereld, 
 Na zo bidden wij: LB 301g 
Glorialied (staande): LB 103c: 1 en 3 
 
  DE HEILIGE SCHRIFT 
Groet 
 Vg.:   De Heer zal bij je zijn 
 Gem.:  De Heer zal je bewaren 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Evangelielezing:  Marcus 6: 1-3 
Hij vertrok weer en ging naar zijn vaderstad, gevolgd door zijn leerlingen. Toen de 
sabbat was aangebroken, gaf Hij onderricht in de synagoge, en vele toehoorders 
waren stomverbaasd en zeiden: 'Waar haalt Hij dat allemaal vandaan? Wat is dat 
voor wijsheid die Hem gegeven is? En dan die wonderen die zijn handen tot stand 
brengen! Hij is toch die timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jakobus  
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en Joses en Judas en Simon? En wonen zijn zussen niet hier bij ons?' En ze 
namen aanstoot aan Hem. 
Lied: LB 534: 1 
 
Vervolg evangelielezing: Marcus 6: 14-20 
Koning Herodes hoorde van Hem, want zijn naam was overal bekend geworden. 
Sommigen zeiden: 'Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor 
beschikt Hij over zulke wonderbaarlijke krachten.' Maar anderen zeiden: 'Het is 
Elia,' en weer anderen zeiden: 'Hij is een profeet zoals die er vroeger waren.' Toen 
Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: 'Het is Johannes, die ik heb onthoofd, die 
weer is opgestaan.' 
Lied: LB 534: 2 
 
Vervolg evangelielezing: Marcus 8: 27-29 
Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. 
Onderweg vroeg Hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?' Ze 
antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen 
zeggen dat U een van de profeten bent. 'Toen vroeg Hij hun: ‘En jullie, wie zeggen 
Jullie dat Ik ben?' Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.' 
Lied: LB 534: 3 
 
Epistellezing: 1 Kolossenzen 1: 15-20 
Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, 
eerstgeborene van heel de schepping: 
in Hem is alles geschapen, 
alles in de hemel en alles op aarde, 
het zichtbare en het onzichtbare, 
vorsten en heersers, machten en krachten, 
alles is door Hem en voor Hem geschapen. 
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem. 
Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. 
Oorsprong is Hij, 
eerstgeborene uit de dood, 
om in alles de eerste e zijn: 
in Hem heeft heel de volheid willen wonen 
en door Hem en voor Hem alles met zich verzoenen, 
alles op aarde en alles in de hemel, 
door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. 
 
Verkondiging  
meditatief orgelspel 
Lied:  LB 939 
 
  GEBEDEN EN GAVEN 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader 
Toelichting op de collecte door diaken 
Collecte 
 
  ZENDING EN ZEGEN 
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Slotlied: LB 634 
Zegen 
 
 
 


