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     Kerkdienst van 21 april 2024 
 

         De bloemen uit deze dienst gaan met een  
                hartelijke groet van ons allen naar  
      mw. Wil Kok, Alexandrinalaan24,Borculo  
      en  mw. Corrie Mik,  
      v.Tuyll v.Serooskerkenweg 19. 
 
 

 
Orde van dienst  
Voorganger: ds. Anneke de Hoop 
 

  VOORBEREIDING 
Woord van welkom. Moment van stilte 
Zingen: ‘De vreugde voert ons naar dit huis, lied 280  
cantorij: 1 en 4, allen: 2, 3, 5, 6, 7 
 
Bemoediging en drempelgebed 
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
G:  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
Drempelgebed 
v: Wees als een rots  
G: DIE ONZE VOETEN DRAAGT.  
v:  Wees als een huis  
G:  WAARIN WIJ VEILIG ZIJN  
v:  Wees als een bron  
G:  DIE ONZE DORST LEST.  
v:  Wees als een herder  
G:  DIE ONS THUISBRENGT.  
v:  O God, kom onder ons en wees bij ons 
G:  AMEN 
 
Zingen: Psalm 66: 1, 2, antifoon: "Laat heel de aarde voor U buigen en zingen, 
uw naam bezingen."  
Kyriegebed 
Gloria: Zingt volop Gods lof (uit: Liefste lied nr 58) 
 
1 Zingt volop Gods lof de hemelen rond. 
Verblijdt u in Hem een lied in de mond, 
gij engelen, machten voor zijn gezicht 
en zingt u te buiten in ’t hemelse licht. 
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2 Zingt volop Gods lof! Gij aarde in koor 
Stem in met het lied dat daar wordt gehoord. 
Bezing zijn genade, Gij schepping, looft Hem 
Die u leerde zingen. Geef liefde uw stem! 
 
3 Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank 
van snaren en fluit: betoon Hem uw dank! 
Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord 
van wat Hij gedaan heeft, en zing het dan voort. 
 
4 Zingt volop Gods lof want waardig is Hij 
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij 
tot leven geroepen, voor liefde bestemd. 
Besteed dan uw adem aan zingen voor Hem! 
 
Groet 
v De Eeuwige zij met u 
A OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
 
Gebed 
Lezing: Johannes 10:27-30 
Zingen: Juich voor de eeuwige, lied 100b 
Teksten van Etty Hillesum 
Zingen: ‘Mijn herder, Gij alleen’, psalm 23f 
Meditatie 
Zingen: Zing jubilate voor de Heer, lied 652 
Dank- en voorbeden 
Collecte 
Slotlied: Laat de woorden die we hoorden, lied 422 
Tekst 
Gezongen zegenbede ‘God zal met je meegaan’ t. Sytze de Vries, m. Dirk Zwart 
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Zegen 
 


