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     Kerkdienst van 7 april 2024 
 

         De bloemen uit deze dienst gaan met een  
                hartelijke groet van ons allen naar  
      fam. Hakken, Branderveenweg 6 en 
       naar dhr. Grootenhuis, Loolaan 3. 

 
Orde van dienst  
Voorganger: ds. Anneke de Hoop 
Beloken Pasen 2024 
 

Welkom. Moment van stilte 
Zingen: Rond het licht dat leven doet, lied 287: 1 en 5 
Bemoediging en drempelgebed 
 v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
 A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
 v: Die trouw is tot in eeuwigheid 
 A: EN NOOIT LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON 
drempelgebed 
 v: U die ons tegemoet treedt in mensen 
 A: WEES HIER AANWEZIG 
 v: U die vreugde schept in mensen die elkaar bijstaan 
 A: DOE ONS U VOLGEN, WAAKZAAM EN LIEFDEVOL. AMEN 
Zingen: Psalm 81: 1, 2 en 4 
 
Inleiding op het thema van deze zondag 
 
Zingen: Wil ons in het vroege licht verschijnen (mel. Wees gegroet Gij 
eersteling der dagen, gezang 221) 
 Wil ons in het vroege licht verschijnen, 
 als de nacht nog om ons hangt. 
 Doe de nevel van de vrees verdwijnen, 
 die ons droeve hart bevangt. 
 Groet ons, roep ons zacht bij onze namen, 
 in geloof en ongeloof tezamen: 
 dat wij zien door tranen heen, 
 Opgestane, U alleen! 
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 Wees dan als een wonder in ons midden, 
 al zijn alle deuren dicht. 
 Dat wij in ons luisteren en bidden 
 speuren naar uw aangezicht. 
 Troost ons met de tekens van uw lijden, 
 dat geen twijfel ons van U kan scheiden: 
 op de eerste dag ontwaakt 
 in de droom die levend maakt. 
 
 Ga ons voor naar waar U bent begonnen 
 in het heuvelland van hoop. 
 Waar wij eenmaal door U zijn gewonnen, 
 richt daar onze levensloop. 
 Voer ons naar het uitzicht ons gegeven, 
 doe ons diep en duizendvoudig leven: 
 vleugels van uw vredegroet 
 dragen ons U tegemoet! 
 
Kyriegebed 
Glorialied: ‘De aarde is vervuld’, lied 650: 1,2,3,4 en 7 
Groet 
 v: De Eeuwige zij met u 
 G: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
Gebed bij de opening van het Woord 
Zingen: Van ver van oudsher aangereikt, lied 326: 1, 4 en 5 
 
Psalm 121 (vertaling Hans Bouma) 
Zingen: Ga dan op weg (uit: Zingenderwijs, lied 49 / melodie Nieuwe Liedboek 
868) 
 Ga dan op weg naar een toekomst van vreugde en vrede 
 Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden.  
 En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar.  
 Liefde verlicht dan je schreden 
 
 Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen.  
 Geef elkaar kracht om, op zoek naar nieuw land, niet te falen.  
 Als wij dat doen, blijft onderweg 't visioen  
 liefde en warmte uitstralen. 
 
In de schoenen van de Emmaüsgangers’… 
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Zingen: ‘Emmaüslied’, Lied 721 ZZZ 

  
 
Lucas 24:13-16 
Bezinningsmoment 
Stilte 
 
Lucas 24: 17-24 
Bezinningsmoment 
Stilte 
 
Muzikaal intermezzo 
Lucas 24: 24-27 
Bezinningsmoment 
Stilte 
 
Zingen: ‘Emmaüslied’, Lied 721 ZZZ, couplet 2 
 Deel jij met ons het hoge woord  
 uit ver verleden aangehoord-  
 dat wij daarin verankerd zijn,  
 dat wij daardoor veranderd zijn. 
 
Lucas 24: 28-29 
Bezinningsmoment 
Stilte 
 
Lucas 24:30-35 
Bezinningsmoment 
Stilte 
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Zingen: ‘Emmaüslied’, Lied 721 ZZZ, couplet 3 en 4 
 Breek jij met ons jouw eigen brood  
 dat leven is voorbij de dood-  
 dat wij herkennen wie jij bent  
 en weten ons door jou gekend.  
 
 En doe ons keren naar elkaar  
 met alle zorgen opgeklaard-  
 dat wij ervaren dat jij leeft  
 dat jij ons leven toekomst geeft. 
 
Dank- en voorbeden en acclamatie: lied 368f  
 God van leven en licht, maak alles nieuw. Halleluja 
 
Inzameling van de gaven 
Zingen: Liefde is Licht, opnieuw geboren, lied 636 
Zegen en gezongen Amen 
 


