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     Kerkdienst van 31 maart 2024 
 

         De bloemen uit deze dienst gaan met een  
                hartelijke groet van ons allen naar  
      fam. van Langen, Willem Alexanderlaan 9 
      en naar mw. G. Schuurman, Haarskamp 40 

 
Orde van dienst  
Voorganger: ds. Anneke de Hoop 
 
  Pasen 2024 
 
Welkom en mededelingen 
We zijn stil voor het mysterie van Pasen 
Zingen: ‘Groen ontluikt de aarde’, lied 625 
Bemoediging en groet 
 V:  Onze hulp is van de Eerste, de Laatste en de Levende. 
       Hij is het Licht van ons leven 
 A:  EN TOT IN EEUWIGHEID DUURT ZIJN TROUW. 
Drempelgebed 
 V:  Gij die het leven zelf zijt, bron van ons bestaan 
 A:  LAAT ONS UW LICHT ZIEN 
 V:  Gij, die de liefde zelf zijt, wonder van ons bestaan 
 A:  LAAT ONS UW LICHT ZIEN 
      GA ONS VOOR EN VUUR ONS AAN 
           OM VERLICHT OP WEG TE GAAN. AMEN 
 
Zingen: Dit is de dag, die God deed rijzen (Psalm 118: 8 en9) 
Antifoon:   Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, 
  laten wij juichen en ons daarover verheugen. 
 
Inleiding op de dienst 
Kyriegebed en gezongen acclamatie ‘Heer, ontferm U’ (ZZZ 269) 

 
Gloria: ‘Prijs de dag dat Hij verrees’ (LLO 2-47) 
tekst: Sytze de Vries 
melodie: Robert Williams; bewerking: Dirk Zwart 
Cantorij: vers 1, 2 en 4, allen zingen mee met vers 3 en 5 
 
1 Prijs de dag dat Hij verrees, - Halleluja!  
ons de nieuwe morgen wees. - Halleluja!  
Christus heeft ons door de nacht - Halleluja!  
dichter bij die dag gebracht. - Halleluja! 
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2 Blaas vandaag trompetten aan. - Halleluja!  
Vier het feest van volle maan - Halleluja!  
met het lied in ieders mond: - Halleluja!  
God vernieuwt zijn trouwverbond. - Halleluja! 
 
3 Christus, uw getuigenis, - Halleluja! 
dat Gods naam bevrijder is, - Halleluja! 
bindt ons samen vuurt ons aan, - Halleluja! 
vrolijk met U mee te gaan, - Halleluja! 
 
4 Zing met opgeheven hoofd - Halleluja!  
van wat deze dag belooft: - Halleluja!  
hoe in Hem, dit nieuw begin, - Halleluja!  
alles zijn bestemming vindt. – Halleluja! 
 
Allen: 
5 Als de schepping wordt bekroond – Halleluja! 
God zelf bij de mensen woont – Halleluja! 
Iedereen te bloeien staat: - Halleluja! 
Prijs de dag die komen gaat, - Halleluja! 
 
 DIENST VAN HET WOORD 
 
Groet 
 V:  De Eeuwige zij met u en jullie allen! 
 A:  OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE. 
Gebed 
Cantorij: Evangeliemotet Luc. 24: 5b-7 
 
‘Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood 
opgewekt. Herinner u wat Hij u gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was: de 
Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd  
worden en op de derde dag opstaan.’ 
 
Tekst 
 
Zingen: Daar juicht een toon en O vlam van Pasen, steek ons aan, lied 637 
 
Evangelielezing naar Johannes 20: 11-18 
Cantorij: ‘Een web van tranen’, t. Sytze de Vries, m. Dirk Zwart 
 
Een web van tranen hing rondom. En ik zag niet, 
gesponnen in verdriet, de gouden glinstering 
van ’t allereerste licht in mijn betraande oog, - 
hoe daar een regenboog van troost werd opgericht. 
Ik doolde vragend rond. De hemel doof en stom, 
het eeuwige waarom bestorven in mijn mond. 
Mijn leven leek voorbij. Ik zocht in diepe nacht 
waar mijn verleden lag. Mijn liefste, waar was hij? 
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Maar hij was zo nabij! Met liefde onverbloemd 
heeft hij mijn naam genoemd. Nu weet ik mij bevrijd 
de toekomst aan te gaan. Zijn stem heeft mij bekoord 
als levenwekkend woord, als vraag om op te staan. 
Mijn ommekeer werd hij, mijn doop en opstanding! 
Ik schrei niet meer, ik zing mij aan de nacht voorbij. 
Boven de lege tuin vlamt toch de nieuwe dag. 
De hemel hijst de vlag en steekt weer de bazuin! 
 
MEDITATIE 
 
Zingen: ‘Zing halleluja, hemel en aarde, zing’, lied 648 
 
Dank- en voorbeden en gezongen acclamatie lied 329 
Inzameling van de gaven 
Slotlied: U zij de glorie (lied 634) 
Zegen en gezongen Amen 


