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     Kerkdienst van 11 februari 2024 
 

         De bloemen uit deze dienst gaan met een  
                hartelijke groet van ons allen naar  
      mw. Henny Assink, Peppelenhof 28 en naar  
      dhr. Herman Groot Wassink,  
      Wildenborchseweg 54 

 
 
 
 

Orde van dienst  
Voorganger: ds. S v.d. Woude uit Warnsveld 
   

                VOORBEREIDING 
Oefenen van liederen: aanvangslied en lied bij de gaven 

    
   Welkom en mededelingen door ouderling van dienst  

 
Stilte 
 
Aanvangslied (staande): ‘Wij scholen samen rond het Woord’ 
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2. Wij vieren hoe zijn eerste Woord ons met elkaar verbindt;  
te zingen van zijn liefde maakt ons tot zijn huisgezin.  
Wie door zijn Adem wordt bezield gaat nooit de weg alleen;  
wij raken aan elkaar gehecht over de grenzen heen.  
 
4. Wij vinden leven in dit Woord, wij delen hier het Brood  
dat spreekt van Hem die tot het eind ons al zijn liefde bood.  
Wij schuilen even bij elkaar en putten uit de bron,  
als reisgenoten naar de stad waar God straalt als de zon. 
 
Bemoediging en drempelgebed (staande) 
vg.: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
gem.: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
vg.: Kom tot ons, God, 
gem.: naar U gaat ons verlangen uit. 
vg.: Raak ons met de hartslag van uw liefde 
gem.: en genees ons met de gloed van uw genade. 
vg.: Draag ons op de vleugels van uw vrede 
gem.: en ga ons voor met de vonken van uw licht. 
vg.: Kom tot ons, God, 
  door Hem, Jezus Christus, onze Heer. 
gem.: Amen. 
 
Kyrië gebed 
Zingen: 301k ‘Kyrie eleison’, voorzang door voorganger 
Glorialied (staande): lied 305 ‘Alle eer en alle glorie’ 
  
  DE HEILIGE SCHRIFT 
Groet 
Vg.:  De Heer zal bij je zijn 
Gem.:  De Heer zal je bewaren 
 
Gebed bij de opening van de Schrift 
 
Schriftlezing O.T.: 2 Koningen 5: 1-3 
Lied: psalm 91, couplet 1, 2 en 8 
 
Schriftlezing N.T.: Marcus 1: 40-45 
Lied: acclamatie 339a ‘U komt de lof toe’ 
 
Verkondiging  
 
Meditatief orgelspel 
Lied 527 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’, 1 en 2: allen, 3: vrouwen, 4: mannen, 5: allen 
 
  GEBEDEN EN GAVEN 
 
Dankgebed, voorbeden,  
steeds beantwoord met het zingen van: 368c ‘Doe lichten over ons’ 
 
Stil gebed en Onze Vader 
 
Toelichting op de collecte door diaken 
Collecte 
Lied tijdens de collecte: ‘Alles is bij God begonnen’ 
 



  Bloemen en Liturgie 
  nieuwsredactie@pknruurlobarchem.nl 
 

Bloemen en Liturgie Pag 3 2024-02-11 
 

 
 

2. Wat wij maakten en verzonnen, wat wij hebben, wat wij zijn,  
snakt opnieuw, steeds naar de bronnen: maaltijd liefde, brood en wijn.  
Refrein: alleluia, alleluia…  
 
3. Wie bezit verlangt te delen, geeft de armoe rijke zin!  
Wij zijn één, ofschoon met velen, er is één gebod: ‘bemin’  
Refrein: alleluia, alleluia…  
 
4. Alles is van God gekregen, schoonheid, aarde, licht en tijd.  
Jij die deelt verspreidt Gods zegen, deelt in onvergangk’lijkheid.  
Refrein: alleluia, alleluia… 
 
Gebed bij de gaven 
 
  ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied: lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 
 
Zegen 
 

 

 


