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Bloemen 
De bloemen in deze dienst gaan met een hartelijke groet 

van ons allen naar: 

Dhr. Gerrit Klein Kranenbarg, Hukkersdijk 1 en 
Mw. de Jong, de Garven, Dosmölle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

m.mv. Cantorij o.l.v. Dirk Zwart 
Koster: Jan Zemmelink 

Ouderling van dienst: Arie van den Dries 
Diaken van dienst: Greetje Zadelhoff en Ans van Delft 

Lector: Gerdien Stam 
Beamteam: Pieter van Delft 

Werkgroep liturgische schikkingen 
Organist: Gerard Wesselink 

Voorganger: ds Anneke de Hoop 
 

 
 

Deze dienst is te beluisteren op kerkdienstgemist.nl 
www.pknruurlobarchem.nl 

 

http://www.pknruurlobarchem.nl/
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DIENST VAN VOORBEREIDING 
 

Cantorij: Dit huis vol mensen, lied 278, t. H. Oosterhuis, m. A. Oomen 

 
 
Welkom en mededelingen 
 
Moment van stilte 

(we gaan staan) 
 

Morgenlied: Wie in de schaduw Gods mag wonen, lied 91a 
 
1 Wie in de schaduw Gods mag wonen 
hoeft niet te vrezen voor de dood. 
Zoek je bij Hem een onderkomen – 
dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
God legt zijn vleugels van genade 
beschermend om je heen als vriend 
en Hij bevrijdt je van het kwade, 
opdat je eens geluk zult zien. 
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3 Geen duister zal je overvallen, 
er is een licht dat eeuwig brandt. 
Duizenden doden kunnen vallen, - 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 
die leven van geloof alleen. 
Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
van liefde om hun tranen heen. 
 

BEMOEDIGING 
v: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
v:  die ons bij name kent 
A: EN ONZE HARTEN DOORGRONDT 
v: die trouw is tot in eeuwigheid 
A: EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND OOIT BEGON 
DREMPELGEBED 
v: Hier verzameld in een kring van mensen 

in een kerk waar Uw Naam al eeuwen klinkt 
en waar de muren onze gebeden dragen, bidden wij: 

A: OMRING ONS MET UW LICHT 
v: Koester de namen die wij gedenken  
A: DAT WIJ ONZE GELIEFDEN  

GEBORGEN WETEN IN UW LICHT. AMEN 
 

-Stilte - 
 

Hoor mij, God als ik tot U roep, 
U ziet mijn verdriet, 
U kent de vragen die mijn gedachten vervullen 
U weet hoe ik opzie 
tegen de dag van morgen. 
Versterk in mij het geloof 
dat ik mijn weg niet alleen ga. 
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Troost mij met uw aanwezigheid 
nu en in de dagen die komen. 
 
Zingen: Houd mij in leven, wees Gij mijn redding, lied 25b: 1 en 3 

 

 
(u mag gaan zitten) 

 
Inleiding op de dienst 
Kyrielitanie met gezongen acclamatie (muziek Dirk Zwart) 
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(we gaan staan) 

Gloria: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig, lied 275 
Cantorij: vers 1, allen: vers 2 en 3 
 

 
 

2 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden 
niet hoog en breed van ons vandaan. 
Gij zijt zo mens’ lijk in ons midden 
dat Gij dit lied wel zult verstaan. 
 
3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft u ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient 
 

(u mag gaan zitten) 

Groet 
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v: De Eeuwige zij met u  
a: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
 
Gebed bij de opening van het woord 
 

Lezing: 2 Koningen 2: 1-15a 
 
Zingen: Een schoot van ontferming is onze God, lied 158b,  
1e x cantorij, 2e x allen 

 
 
 
Meditatie 

.. Zo vriendelijk en veilig als het licht, 
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zoals een mantel om mij heen geslagen… 

 
Zingen: Zo vriendelijk en veilig, lied 221, mel. Dirk Zwart 
1e x cantorij, 1,2,3 allen 
 

 
 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd, 
waakt over mij en over al mijn gangen. 
Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 
om , als ik val, mij telkens op te vangen. 
Ik leef niet echt als Gij niet met mij zijt. 
Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 
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Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 
Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 
wil alle liefde aan uw mens besteden. 
Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft – 
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden. 
 

DIENST VAN DE GEDACHTENIS 
WIJ GEDENKEN…  
Hier bij de doopvont,  
de plaats waar onze namen eens voluit werden genoemd 
herinneren wij ons onze dierbaren 
die ons ontvallen zijn door de dood. 
 

v: Levende God, die ons gedenkt  
 en ook onze geliefden, 
 met wie wij ons leven deelden 
 en met wie wij ons blijvend verbonden weten, 
 U roepen wij aan: 
A: HOOR ONS GEBED 
v:         ............... 
  Vanuit ons gemis roepen wij om Uw nabijheid 

laat U vinden als wij U zoeken         
A: DIE ONS GEDENKT  

EN VAN GEEN MENSENKIND DE NAAM VERGEET: 
 HECHT DAN UW HART AAN WIE WIJ U HIER NOEMEN.  

HOOR ONS GEBED EN WEES ONS NABIJ. AMEN 
 

 
We willen in liefde en eerbied gedenken hen die gestorven zijn  
we noemen hun namen  
en voor elk van hen ontsteken we een kaars aan de Paaskaars 
omdat we er op mogen vertrouwen dat zij in Gods licht zijn 
 
Zingen: Wij noemen U de namen (ZZZ 79) 
 



10 

 

1 Wij noemen U de namen – van hen met wie wij samen 
het leven mochten gaan. – Nu zij ons zijn ontvallen, 
lijkt leven te versmallen – tot koud en eenzaam voortbestaan. 
 

2 O Eeuwige, laat merken - wat liefde kan bewerken 
hier in vertrouwde kring. - Laat niet ons hart verkillen, 
maar ons verdriet verstillen - tot dierbare herinnering. 
Wij noemen de namen en ontsteken het licht: 
 

19 november Mientjen Korten – Klein Wassink 
23 november Louis Boulogne 
23 november Bernard Willem Reindsen 
1 januari Aaltje de Greef – Renneboom 
1 januari Irene Nelleke Kramer 
27 januari Cornelis Theodorus Aalderink 
30 januari Gerrit Cornelis van Tuil 
15 februari Herman Frederik Arentsen 
 
Cantorij: ‘Heer Jezus als een licht zijt Gij’, t. A. Troost, m. D. Zwart 
 

Heer Jezus, als een licht zijt Gij 
gekomen in de nacht, 
ons meer nog dan de dood nabij, 
vertroostend, ongedacht. 
 

Als Gij ons licht niet was geweest 
dan was er slechts verdriet, 
een wond die schrijnt en niet geneest, 
veel pijn – en anders niet. 
 

Niet elk gebed wordt zo verhoord 
als ieder dat wel wil; 
wij gaan met uw beloften voort, 
uw toekomst maakt ons stil. 
 

Niet iedereen begrijpt waarom 
ons lichaam moet vergaan – 
het kiemt als zaad en komt weerom 
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als Gij het op doet staan. 
 

Er is geen leven zonder zin, 
de dood is maar een poort, 
geen einde, maar een nieuw begin 
van vreugde, ongestoord. 
 

Kom, Heiland, in die laatste nacht, 
verdrijf de angst, de pijn, 
zodat wij, eenmaal thuisgebracht, 
voorgoed genezen zijn! 
 

Eens staan wij dan weer oog in oog, 
wij zien elkaars gezicht, 
en zingen samen, hemelhoog: 
God dank – Hij is ons licht! 
 
Wij noemen de namen en ontsteken het licht: 
 

22 februari Antonia Theodora Bennik 
5 juli  Jochem Adam Pennekamp 
22 februari Arend Jan Steenblik 
26 februari Jantje Vruggink - Boomkamp 
8 maart Gerrit Hendrik Kremer 
16 maart Heintje Johanna Kuenen 
17 maart Pieternella Bos – Visser 
31 maart Gerrit Hendrik Johan Hengeveld 
 
Cantorij: Heer, houd ons vast (t. André Troost, m. Dirk Zwart) 
 

Heer, houd ons vast, als wij uit handen geven 
wat ons vertrouwd, zo lief en dierbaar is, - 
neem teder ons ten hemel schreiend leven 
op in de pijn die schrijnend in U is. 
 

Val met ons mee, als wij onszelf verliezen, 
niet wetend hoe uw zaad ontkiemen zal – 
hoe het verrezen uit de diepste diepte 
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veelvuldig vrucht draagt, vrede bovenal. 
 

In uw genade wil ik overdragen 
wat nu uit onze hand gevallen is, 
de aarde in, de kloof van zoveel vragen 
waarop, o God, geen enkel antwoord is. 
 

 
Geen mensenkind kan het geheim begrijpen 
dat zelfs uw Liefste niet begrepen heeft: 
waarom Gij zwijgt als ons de nacht laat lijden – 
tot rijzend paaslicht helend ons omgeeft. 
 

Heer, houd ons vast als wij elkaar ontvallen, 
gezaaid, als koren voor een ander land; 
verbied verbittering een vuist te ballen, - 
vallen wij diep, wij vallen in uw hand. 
 
 

Wij noemen de namen en ontsteken het licht: 
 

1 april  Maria Gerritdina Schot – Boode 
12 april Albertus Kerkwijk 
14 april Rita Eriks – Zonneveld 
1 mei  Ini Lievestro – Bannink 
7 mei  Aaltje Soetenga - Veenstra 
15 juni  Cornelia Willy van Deelen – van der Heide 
29 juni  Garrit Jan Klein Bluemink 
15 juli  Johannes Huisman 
19 augustus Maria Gerritdina Lindenschot - Bannink 
 

 

 
Zingen: Heer herinner u …, m. lied 730, t. K. van de Zwaard 
 

Heer, herinner U de namen,  
ieder die gestorven is. 
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Zie ons aan zoals wij kwamen 
uit de diepte, het verlies 
van de mensen, die wij dragen 
op de lippen, in ons hart, 
die wij missen sinds de dagen, 
dat de dood ons huis verwart. 
 
God, gedenk de vele aardse 
tranen van verdriet en zorg, 
vang ze op, Heer, en bewaar ze 
in uw kruik van troost en borg; 
en ontvang de levensparels, 
die wij koesteren als een schat, 
wil hen in uw Rijk aanvaarden 
en gebruiken voor uw stad. 
 

In een moment van stilte ontsteken wij nog drie kaarsen 
voor degenen, die het afgelopen jaar omgekomen zijn 

door oorlog en geweld… 
voor degenen die op de vlucht zijn gegaan, 

op zoek naar een beter bestaan, 
maar die bestemming nooit mochten bereiken … 

voor wie eenzaam gestorven zijn, 
dichtbij huis of waar dan ook in de wereld 

mensen niet meer gekend, genoemd … 
Wij gedenken hen… 

 
 

 
 
We nodigen een ieder uit die in een dienst als deze  
opnieuw herinnerd wordt aan  
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een geliefde, een ouder, een dierbaar kind, 
een broer of een zus, een vriend of vriendin 
een mens van wie we hebben gehouden,  
om naar voren te komen en zelf een kaarsje aan te steken 
 

*ondertussen klinkt er muziek* 
DIENST VAN HET ANTWOORD 

 
Dank- en voorbeden 
 
Inzameling van de gaven 
1e rondgang: landelijk pastoraat 
2e rondgang: voor het werk in en om de kerk 
 
Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn, lied 416 
Allen: vers 1, 2 en 4, cantorij: vers 3 
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2 Ga met God en Hij zal met je zijn; 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

3 Ga met God en Hij zal met je zijn; 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 

4 Ga met God en Hij zal met je zijn; 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen 

 
 

Familieleden van hen, die wij herdacht hebben, 
worden na de dienst uitgenodigd 

om de gedenkkaars  
en de witte steen met de naam van hun dierbare  

als herinnering mee naar huis te nemen 
 



16 

 

 
 

Voor een ieder is er gelegenheid elkaar te ontmoeten 
en er staat koffie, thee en limonade klaar. 

 


