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Kerkdienst van 29 oktober 2023 
  
Bloemen  
De bloemen in deze dienst gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:  

naar Dhr. en Mw. Meersma, Borculoseweg 46 en naar  

Dhr. J. Leuverink, de Schoven apt. 55. 

 

 

 

Orde van Dienst  
zondag 29 oktober 2023 
 
Woord van welkom. Moment van stilte 
 
Zingen: Waar je ook komt (t. Martin de Geus, m. Dirk Zwart) 
Cantorij: vers 1,  allen: vers 2 en 3 
 
Waar je ook komt, aanklopt om vrede 
In de paleizen van de waan, 
Hier kom je thuis, hier leer je delen, 
Ga je als mens elkaar verstaan, 
Word je ook zelf met liefde onthaald, 
Door stilte aangehaald; 
God koestert ons bestaan. 
 
Huis van de hoop, tempel vol dromen, 
Plaats van ontmoeting en vermaan; 
Het is de Geest die, wie hier komen, 
Gods mensenliefde doet verstaan. 
Niemand vertrekt zo vleugellam, 
Als hij er binnenkwam; 
Hij gaat in gloria. 
 
Jij, mens van God, met al je vragen, 
Weet je gemunt als mens van goud. 
God heeft je lief, hij zal je dragen 
Als je te ziek wordt, moe of oud. 
Zie dan ook zelf je medemens, 
Leef, bid en dien intens; 
En God wordt jou vertrouwd 
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Bemoediging en drempelgebed 
 
V  Onze hulp is in de naam van de Eeuwige  

A  DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  

 

Drempelgebed  

V Eeuwige, onze God, wij die U nooit hebben gezien,-  

A  ZIE ONS HIER STAAN  

 

V Wij die van U hebben gehoord,-  

A HOOR GIJ ONS AAN  

 
V Uw Naam is dat Gij mensen helpt,-  

A  WEES ONS NABIJ  

 

V die Bron van leven wordt genoemd,-  

A  WEES HIER AANWEZIG.  

AMEN  
  

Zingen: Psalm 119: 17, 21 en 63 –  
 
antifoon vs 105  
C: Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. 
A: Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad. 
  
Kyriegebed 
Gloria: Zingt volop Gods lof (uit: Liefste lied nr 58) - Cantorij vers 3 
 

1 Zingt volop Gods lof, de hemelen rond 
Verblijdt u in Hem - een lied in de mond, 
Gij engelen, machten - voor zijn aangezicht 
En zingt u te buiten - in ’t hemelse licht. 
 

2 Zingt volop Gods lof! Gij aarde in koor 
stem in met het lied dat daar wordt gehoord. 
Bezing zijn genade, Gij schepping, looft Hem 
die u leerde zingen.Geef liefde uw stem!    
 

Zingt volop Gods lof! Laat horen de klank 
Van snaren en fluit: betoon Hem uw dank! 
Met al wat geluid geeft sla aan het akkoord 
Van wat Hij gedaan heeft - en zing het dan voort. 
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4 Zingt volop Gods lof want waardig is Hij 
mijn blijvende dank, door Hem toch zijn wij 
tot leven geroepen, voor liefde bestemd. 
Besteed dan uw adem aan zingen voor Hem! 
 
Groet 
V De Eeuwige zij met u 
A OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE 
 

Lezing: Deuteronomium 6: 1-9  
 
Zingen: Deze woorden (t. H.Oosterhuis, m. T. Löwenthal) – ZZZ 584 
 

Deze woorden aan jou opgedragen, hier en heden prent ze in je hart, 
Berg ze in het binnenst van je ziel, leer ze aan je kinderen. Herhaal ze, 
Thuis en onderweg, waar je ook bent – als je slapen gaat en als je opstaat 
Deze woorden aan jou toevertrouwd. Bind ze als een teken aan je hand, 
Draag ze om je voorhoofd als een snoer ter gedachtenis, vlak op je ogen 
Grif ze in de stijlen van je deur – schrijf ze in de palmen van je hand. 
Dat vermeerderen je levensdagen en de jaren van je zoons en dochters 
Dat je bloeien zult en niet verwelken, bomen aan de bron. Hoor Israel!  
 
Lezing: Matteüs 22:34-40 
 
Zingen: Wie oren om te horen heeft (lied 320) - Cantorij : intro, vers 2 en 4 - Allen: 1,3,5 
 
Meditatie 
 
Zingen: Waar liefde woont (ZZZ 122) - Solo Cantorij, 2. Allen 
 
Dat heel mag worden mijn huis met al wie daar behoren 
Vanouds en nieuw geboren, gebleven of verloren 
Dat heel mag worden mijn huis. 
Dat groot mag zijn mijn hart en zacht en toegenegen, 
Als bron uit god gekregen tot overvloed, tot zegen 
Dat groot mag zijn mijn hart 
Dat heel mag worden ons huis. Dat groot mag zijn ons hart. 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied: Liefde eenmaal uitgesproken (lied 791, mel. lied 700, vers 1,2,3,4) 
 
Zegen 
 


