Zondag 15 oktober 2023

Deze dienst staat in het teken van Kerk in Actie.
Bloemen -ke r k

De bloemen in deze dienst gaan met een hartelijke groet van ons allen naar:
Martha van Eerde en Mw. Jo Bats, 't Gotink 14

Orde van Dienst
Welkom en mededelingen. Moment van stilte
Zingen: In de veelheid van geluiden (Lied 283)

Bemoediging
v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige,
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Drempelgebed
v: Hier zijn wij God,
help ons de juiste toon te vinden
om U lof te brengen.
A: SCHENK ONS GELOOF IN VREDE
v: Hier zijn wij God,
schenk de adem van Uw Geest
om van ons geloof te getuigen.
A: BRENG ONS BlJ ELKAAR, BESCHERM ONS DOOR UW LIEFDE. AMEN

Zingen: Psalm 72: 4

Kyriegebed en zingen ‘Stil is de straat’(lied 1003, vers 1, 2 en 3)
‘Garima’

Lezing: Marcus 12:38-44

Zingen: Neem mijn leven, laat het Heer (Lied 912: 1, 2, 4 en 6)
Meditatie

Zingen: Een lied aan die ons ziet (ZZZ 422, zie volgende pagina)
Gedicht

Dank- en voorbeden

Acclamatie: Ubi Caritas (Lied 568a)
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Om voor elkaar te zijn (Lied 973)
Zegen en gezongen Amen
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Een lied aan die ons ziet (ZZZ 422, t. M. Steehouder, mel. C. van Bruggen)

1 Die het lijden van de mensen
uit jouw verste verte ziet:
onderworpen aan de sterksten
zo wil jij de mensen niet.

Open jij nu onze ogen

doe ons zien wat om ons is:
mensen die niet leven mogen,
tranen nog niet uitgewist.

2 Die het zuchten van de mensen
in jouw diepste stilte hoort,

kreten woede en verwensing
stille onmacht zonder woord.

Open jij nu onze oren,

geef geslagen mensen stem,
niemand mag bij jou verloren,
niet in onmacht vastgeklemd.

3 Jij die weet wat in ons omgaat,
die ons kent en van ons houdt,
roept ons wakker dat wij opstaan
tegen wat ons tegenhoudt.

Wees geweten in jouw mensen,
in het vragen van een kind,

in de liefde zonder grenzen
waar de een de ander vindt.

4 Jij daalt af, komt in ons midden,
zingt met ons het levenslied,

jij komt onze huizen binnen

met hun vreugde en verdriet.

Wees nabij in onze dagen,
in de nachten zonder zicht,
wil de toekomst met ons wagen
laat ons leven in jouw licht.

5 Jij trekt mee om te bevrijden,

brengt ons naar de overkant,

daar zul jij de mensen leiden

naar jouw toekomst: goed nieuw land.

Ga met ons een weg van vrede,
neem ons allen bij de hand,

dat wij ons gedragen weten

naar jouw toekomst: goed nieuw land.
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