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     Kerkdienst van 13 oktober 2024 
     De bloemen uit deze dienst gaan met  
     een hartelijke groet van ons allen naar  
     mw. Conni Kranendonk, Den Ooiman, 

    Doetinchem en naar  
    mw. Martha van Eerde, de Smidse 15. 

 
  
 
 

    Orde van dienst zondag 13 oktober 2024 
     Voorganger: Ds. Anneke de Hoop. 

 
Welkom en mededelingen 
Zingen: Vieren is je hart verwarmen (Zingenderwijs 144, mel. lied 527) 
(staande) 
 

 
  
Vieren is met open handen 
vrij ontvangen wat er komt, 
wat verkild is en verstomd, 
aan nieuw vuur laten ontbranden. 
 
Vieren is je laten dragen 
door genade, door elkaar. 
door een lied en een verhaal. 
Er is ruimte voor je vragen 
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ONZE HULP 

v: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige 
G: DIE HEMEL EN AARDE SCHEPT EN HOEDT 
v: die hemel en aarde schept en hoedt, 
G: DIE TROUW IS EN BARMHARTIG 
Gezongen drempelgebed: Hoor mijn stem, Heer, lied 293 
We houden even onze adem in .. 

Kyriegebed 
Glorialied: Zolang er mensen zijn op aarde (Lied 981) (staande) 
Adembenemend: wie/wat inspireert jou? 
Zingen: Kom tot ons o Heilige Geest (3x) 
Lezing: Genesis 2 : 4b t/m 7 en Efeziërs 3:16 - 17 
Korte meditatie 
Zingen: Heer, raak mij aan met uw adem (Lied 695) 
Voorbeden en gezongen acclamatie (mel. lied 117d) 
  
Collecte 
 
Zingen: God zal je hoeden (lied 426) 
 
Liederen afgewisseld met poëzie en teksten 
afgesloten met een verhaal van de lach 
 
Adempauze 
Kom Geest van God, lied 333 
Psalm 98: 1 en 3 
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder 
Wonen overal nergens thuis, lied 419 
Bij God ben ik geborgen, lied 62b 
Masithi Amen, lied 872 
Zegenbede 

v: Wij wensen elkaar toe dat de adem van Geest 
G: ons leven tot Leven brengt 
v: dat de adem van Geest 
G: opwekt uit de droom en wegneemt al onze schroom 
v: dat de adem van Geest 
G: ons kracht geeft om te wandelen en moed om te handelen 
v: dat de adem van Geest 
G: ons inspireert om met vreugde te leven. 
v: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
G: Amen. 

 
Verhaal van de lach 
Op adem komen – koffie/thee/limonade met wat lekkers 


